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Xin chia sẻ với mọi người, món quà mà Chúa đã ban 

tặng cho tôi.  
Nguyện Lời Chúa thắp lên trong chúng ta ngọn lửa yêu 

nồng, để còn được sống những ngày bình yên hạnh phúc bên 
nhau trong cõi đời tạm này. 

Quý mến 
 

PM. Cao Huy Hoàng 
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01/4 THỨ NĂM TUẦN THÁNH - LỄ TRUYỀN DẦU 
Is 61,1-3a.6a.8b-9; Kh 1,5-8; Lc 4,16-21. 

CHUNG NGUỒN SỨC MẠNH CỦA THIÊN CHÚA 
“Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi”. 

Người được xức dầu - dầu bệnh nhân, dầu dự tòng hay 
dầu thánh - là người được Thiên Chúa Cha yêu thương, tuyển 
chọn, ban sức mạnh của Người cho họ, để họ yêu mến Người, 
thực hành ý muốn của Người và thuộc về Người trong dòng 
tộc, gia đình của Thiên Chúa.  

Chúa Giê-su là Đấng đầu tiên được Thiên Chúa Cha 
xức dầu, đã chu toàn sứ vụ Ki-tô - Đấng được xức dầu -  qua 
cái chết và phục sinh của Người.  Vì thế, mỗi năm, trước kỷ 
niệm thương khó, cái chết và phục sinh của Chúa Ki-tô, Giáo 
hội lại cử hành thánh lễ truyền dầu mới để toàn Giáo Hội dùng 
dầu mới trong năm mới. Việc cử hành ấy nhắc nhớ mỗi chúng 
ta về hồng ân yêu thương, tuyển chọn, xức dầu, đồng thời, 
nhắc nhớ chúng ta hãy chu toàn bổn phận yêu mến Chúa và 
thực hành ý muốn của Chúa là sống Tin Mừng Cứu Rỗi và 
loan Tin Mừng Cứu Rỗi cho mọi người qua cuộc tử nạn và 
phục sinh của chính mình, cùng với Đức Ki-tô.  

Mỗi tín hữu hãy nhớ mình đã được lãnh nhận dầu sức 
mạnh của Thiên Chúa, và có bổn phận phải dùng sức mạnh ấy 
mà chiến thắng những tính hư nết xấu, chiến thắng tội lỗi, để 
chiếm hữu cho được sự phục sinh muôn đời trong nước Chúa.  

Vậy, lễ truyền dầu phải là sinh nhật của tất cả những ai 
đã được lãnh nhận dầu thánh, thuộc về Thiên Chúa, cùng một 
đoàn chiên của Mục Tử Giê-su Ki-tô, Đấng được xức dầu thực 
hiện ơn cứu độ. Mỗi người trong gia đình hãy yêu mến quý 
chuộng tôn trọng nhau, và giúp nhau nên hoàn thiện, vì chúng 
ta cùng được xức một nguồn dầu sức mạnh của Thiên Chúa.  

Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã ban dầu sức mạnh 
và cứu độ cho chúng con. Xin cho gia đình chúng con biết 
giúp nhau đón nhận và thực thi thánh ý Chúa luôn. Amen.  
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01/4 THỨ NĂM TUẦN THÁNH. THÁNH LỄ TIỆC LY 
Xh 12,1-8.11-14; 1Cr 11,23-26; Ga 13,1-15. 

YÊU THƯƠNG ĐẾN CÙNG 
“Ngài yêu thương họ đến cùng” 

Chúa Giê-su nói: “Không có tình yêu nào cao quý hơn 
mối tình của người thí mạng sống mình vì người mình yêu”. 
Và chính Người đã định nghĩa tình yêu cao quý ấy, không chỉ 
bằng cái chết của người trên thập giá, để trở nên của lễ chuộc 
tội đẹp lòng Cha, mà còn bằng cách hiến dâng cả thịt máu 
mình, làm thức ăn thần linh cho con người được sống sức sống 
của Thiên Chúa, hôm nay và vĩnh cửu trong Nước Chúa.  

Đúng như thánh Gioan nói: “Ngài đã yêu thương họ 
đến cùng”. Một tình yêu cho đi đến tận cùng, không còn giữ 
lại cho mình điều gì cả. Và Người muốn chúng ta cũng hãy 
yêu nhau đến tận cùng như Người đã yêu.  

Quả thực, Chúa Giê-su lập bí tích Thánh Thể, và người 
nói: “Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”. “Việc này” 
là việc hiến mạng sống vì người mình yêu. Việc này còn là 
việc trở nên tấm bánh, của ăn, thức uống, trở nên sự sống cho 
người mình yêu. Đã yêu người, là không còn giữ lại chút gì 
cho mình nữa. Sẽ không còn chút danh dự, chút hạnh phúc, 
chút an nhàn, chút ấm êm nào cho mình nữa, mà ngược lại, 
nhận lấy tủi nhục cho người mình yêu được vinh dự, nhận lấy 
khổ đau cho người mình yêu được hạnh phúc, nhận lấy những 
vất vả gian nan cho người mình yêu được an nhàn thư thái…và 
nhất là nhận lấy sự tàn tạ,hư hao, vả cả cái chết, cho người 
mình yêu được sống khỏe, sống vui, sống dồi dào. 

Các gia đình bất hạnh là bởi vì vợ chồng không từ bỏ 
mình, không hy sinh cho nhau được, cha mẹ không dám hiến 
trọn đời mình cho con cái, ai cũng giữ cho mình cái túi danh 
lợi dục rất riêng tư, hay nói đúng hơn: “yêu chưa tận cùng”.  

Lạy Chúa, xin cho các gia đình yêu nhau như Chúa đã 
yêu, hân hoan hy hiến tất cả vì hạnh phúc gia đình. Amen.  
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02/4 THỨ 6 TUẦN THÁNH - CHÚA GIÊSU CHỊU CHẾT 
Is 52,13-53,12; Hr 4,14-16;5,7-9; Ga 18,1-19,42.      

CÁI CHẾT CHUỘC LẠI SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI 
“Sự Thương Khó Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta”. 

Tiên tri Isaia nói về Chúa Giê-su, Con Thiên Chúa làm 
người, bằng lòng làm Tôi Tớ Trung Thành của Thiên Chúa 
Cha, như sau: “Người tàn tạ mất hết vẻ người. Dung nhan 
người cũng không còn nữa… Người đã mang lấy sự đau yếu 
của chúng ta. Người đã gánh lấy sự đau khổ của chúng ta. 
Người đã bị thương tích vì tội lỗi chúng ta, bị tan nát vì sự 
gian ác chúng ta. Người lãnh lấy hình phạt cho chúng ta được 
bình an, và bởi thương tích Người mà chúng ta được chữa 
lành. Người hiến thân vì người tình nguyện và không mở 
miệng như con chiên bị đem đi giết, và như chiên non trước 
mặt người xén lông, người thinh lặng chẳng hé môi…” 

Quả thực, Chúa Giê-su đã chu toàn thánh ý Cha như 
một tôi trung. Cái chết của Người là cái chết của Con Chiên 
Chịu Sát Tế, nên Hy Lễ đền tội cho nhân loại. Hy lễ ấy đẹp 
lòng Chúa Cha và xứng đáng đủ để Chúa Cha mở lòng khoan 
dung mà thứ tha cho nhân loại án chết đời đời.  

Trong thư gửi Do Thái, Thánh Phao-lô nói: “Dầu là 
Con Thiên Chúa, Người đã học vâng phục do những đau khổ 
Người chịu, và khi hoàn tất, Người đã trở nên căn nguyên ơn 
cứu độ đời đời cho tất cả những kẻ tùng phục Người”. 

Vì thế, tên gọi cho nghi lễ chiều thứ sáu tuần thánh, có 
nơi viết đầy đủ là “Kính nhớ Chúa Giê-su chịu chết chuộc tội 
nhân loại” thay vì “kính nhớ cuộc khổ nạn của Chúa Giê-su”.  

Lạy Chúa Giê-su, xin cho các gia đình chúng con nhớ 
rằng: chúng con đã đáng phải chịu hình phạt là chết đời đời, 
nhưng nhờ cái chết của Người, mà được sống lại và sống đời 
đời. Ơn cứu mạng này thật lớn lao. Xin cho chúng con luôn tạ 
ơn Chúa, sống Lời Chúa dạy, yêu mến Thánh Giá, và hân hoan 
đau khổ vì yêu, để xứng đáng lãnh nhận ơn cứu mạng. Amen.  
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03/4 THỨ BẢY TUẦN THÁNH  
LỄ VỌNG CHÚA PHỤC SINH. Mc 16,1-8 

CHẾT VÀ SỐNG LẠI VỚI ĐỨC KI-TÔ 
“Giêsu Nazarét chịu đóng đinh, đã sống lại”. 

Chúa Giê-su đã sống lại như Lời Người đã nói. Lời các 
thiên thần trong ngôi mộ trống nói với các bà đến viếng mộ 
Chúa Giê-su rằng: “Giêsu Nazarét chịu đóng đinh, đã sống 
lại”. Thánh Phao-lô nói:  “Nếu chúng ta đã chết với Ðức Kitô, 
chúng ta tin rằng chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người”. 

Tất cả những Lời thánh ấy đang nhắc lại với mỗi chúng 
ta trong đêm Vọng Phục Sinh này rằng: chúng ta tin vào Đức 
Giê-su, Con Thiên Chúa, Người đã chết đi vì yêu, và đã sống 
lại, để chúng ta cũng được sống lại với Người, trong cõi sống 
muôn đời của Thiên Chúa.  

Như thế thì, việc thực hành cốt lõi của đức tin công 
giáo là “chết vì yêu”. Chết vì yêu Thiên Chúa như Chúa Giê-
su đã yêu mến Cha và vâng phục Cha tuyệt đối. Chết vì yêu 
con người như Chúa Giê-su đã yêu con người đến tận cùng.  

Quả thực, niềm hy vọng phục sinh không bao giờ là 
khẩu hiệu, nhưng luôn là một cuộc sống hy hiến cho Thiên 
Chúa và cho tha nhân. Ai sống yêu Chúa, yêu người và hiến 
trọn sự sống mình cho Thiên Chúa cho con người, là đã có tín 
hiệu về sự phục sinh và sự sống vĩnh cửu trong Nước Thiên 
Chúa. Ngược lại, ai còn yêu mình, còn chỉ lo vun đắp cho sự 
sống của mình mà không sẻ chia, không tận hiến cho ai, thì 
khó lòng mà mơ chuyện phục sinh vĩnh cửu! 

Cuộc sống hôn nhân và gia đình là “cơ hội ân sủng” để 
mỗi tín hữu sống chết vì yêu và thắp lên niềm hy vọng phục 
sinh cho chính mình, cho gia đình và cho nhiều người. Đêm 
vọng Chúa phục sinh, hãy biến niềm hy vọng phục sinh của 
chúng ta thành cuộc sống yêu và hy sinh đến tận cùng. 

Lạy Chúa Giê-su, xin cho các gia đình sống chết vì yêu, 
như Chúa đã yêu, để cùng sống lại với Chúa. Amen.  
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04/4 CHÚA NHẬT PHỤC SINH. CHÚA SỐNG LẠI 
Cv 10, 34a. 37-43; Cl 3, 1-4; 1Cr 5, 6b-8; Ga 20, 1-9 

PHẢI SỐNG LẠI TỪ CÕI CHẾT 
“Người phải sống lại từ cõi chết”. 

Chúa Giê-su đã sống lại từ cõi chết. Đó phải là niềm tin 
vững chắc của chúng ta, những Ki-tô hữu công giáo. Và khi đã 
tin Chúa Ki-tô sống lại từ cõi chết, thì phải sống niềm tin ấy 
trong cuộc đời. Cụ thể hơn, “sống lại từ cõi chết” phải là một 
khát vọng liên lỉ, một quyết tâm cùng sống cùng yêu cùng chết 
với Chúa Ki-tô, như Chúa Ki-tô, và còn là một lời van xin tha 
thiết để được ơn phục sinh. Bởi vì, không gì đáng tiếc cho 
bằng việc cả đời theo đạo mà không được “sống lại từ cõi 
chết”, lại phải chết mãi tới ngàn ngàn thu bất tận! 

Theo đạo là theo con đường Chúa Ki-tô đã đi. Con 
đường ấy là con đường khiêm nhượng, tự hạ, con đường yêu 
thương, con đường chấp nhận chết vì yêu, và cuối cùng là con 
đường sống lại, con đường vào sự sống mới, sự sống vĩnh cửu. 
Ông bà ta thường dặn các con cái, khi theo đạo thì tin đạo, giữ 
đạo, sống đạo nghe con! Đúng như thế: tin đạo là tin vào 
Thiên Chúa trong Đức Giê-su Ki-tô, giữ đạo là kiên trì trung 
tín với Người, và sống đạo là sống Lời Người dạy trong Tin 
Mừng, sống như Người đã sống: hiến mạng sống vì yêu. 

Một học viên lớp dự tòng và hôn nhân chia sẻ: “Ban 
đầu con chỉ nghĩ theo đạo để được cưới vợ của con. Nhưng sau 
khóa học, nhờ ơn Chúa, con đã nhận ra theo đạo Chúa được 
nhiều thứ: trước tiên là được làm con cái Chúa, được sự sống 
đời đời, được vợ và nhất là được cùng vợ con sống trong cõi 
đời đời”. Câu chia sẻ đơn sơ, nhưng gói trọn lời chân tình gửi 
đến các gia đình trẻ: hãy sống vì yêu, chết vì yêu như Chúa 
Giê-su, để gia đình ta được sống lại, và được sum họp hạnh 
phúc trong Nước Thiên Chúa, trong cõi sống ngàn thu.   

Lạy Chúa, xin cho các gia đình được ơn phục sinh ngay  
hôm nay, nhờ những hy sinh tận tình cho nhau. Amen.  
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05/4 THỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH 
Cv 2,14.22-33; Mt 28,8-15. 

LÀM CHỨNG CHÚA PHỤC SINH 
“Hãy đi nói với anh em đến Galilêa mà gặp Ta ở đó”. 

Chúa Giêsu Phục sinh đón gặp các bà đi viếng mộ và  
bảo: “Các bà đừng sợ. Hãy đi nói với anh em đến Galilêa mà 
gặp Ta ở đó”. Người cũng đang nói với mỗi chúng ta rằng: 
“Hãy đi nói cho mọi người biết Người đã phục sinh, và đang 
hẹn gặp mọi người nơi cộng đoàn của mình, nơi nhà mình”.  

Chúng ta đang sống với, sống giữa nhiều người không 
tin Chúa Ki-tô, cả những người vô thần nữa. Đối với họ, việc 
tôn thờ Chúa Giê-su trên Thánh Giá, có thể là một điều kỳ 
quặc, bởi họ không muốn có một thứ tôn giáo đau khổ và chết 
chóc như thế. Họ chưa hiểu được rằng Thánh Giá, khổ đau, và 
sự chết của Chúa Giê-su là con đường dẫn tới sự bình an, sự 
sống lại và hạnh phúc lâu dài. Họ lầm tưởng chúng ta tôn thờ 
một Đức Giê-su chịu chết, nhưng không phải vậy, chúng ta 
đang tôn thờ một “Đức Giê-su chịu chết và sống lại”, để chúng 
ta cùng chịu chết với Người và được sống lại với Người.  

Phàm ai sống trên đời này mà không đau khổ và phải 
chết. Nhưng nếu không tin Chúa Ki-tô, thì khổ đau và cái chết 
là nỗi kinh hoàng vì không có niềm hy vọng. Và bởi nghĩ chết 
là hết, nên ai cũng lo cho được cái sung sướng ở đời này, 
nhưng quả thực, có mấy người được sung sướng và sung 
sướng được mấy ngày. Cuộc đời như chiếc thoi đưa.  

Chúa Giê-su đang mời gọi chúng ta làm chứng cho 
Chúa Phục Sinh và niềm hy vọng phục sinh của mình bằng 
việc hân hoan chấp nhận đau khổ vì yêu người, hân hoan hy 
sinh, sung sướng chết đi cho người được bình an hạnh phúc.  

Lạy Chúa, xin cho các gia đình yêu nhau chân thành, 
chấp nhận khổ đau hy sinh tận hiến cho nhau, cho con cái và 
cho mọi người được sống vui, để chính các gia đình là địa chỉ 
mà Chúa Giê-su Phục Sinh hẹn gặp gỡ mọi người. Amen.  
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06/4 THỨ BA TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH 
Cv 2,36-41; Ga 20,11-18.   

SỐNG VỚI CHÚA GIÊ-SU PHỤC SINH 
“Tôi đã trông thấy và Người đã phán với tôi những điều ấy”. 

Bà Maria Mađalêna đến mộ Chúa Giê-su. Nhìn thấy có 
một người, Bà tưởng người giữ vườn…Nhưng khi nghe Chúa 
Giê-su Phục Sinh gọi đích danh “Maria” với giọng nói quen 
thuộc của người đang sống, bà quay mặt lại, và đã nhìn thấy 
Chúa Giê-su. Bà cũng dùng từ “Rabboni!”, nghĩa là “Lạy 
Thầy!” rất thân thiết mà thưa với Người.  

Như thế là Chúa Giê-su Phục Sinh đã gặp Bà Maria 
Mađalêna trước tiên. Bà vội vàng đi báo tin cho các môn đệ. 
Bà kể lại cho các ông từng chi tiết, và bà xác tín rằng: “Tôi đã 
trông thấy và Người đã phán với tôi những điều ấy”. Bà Maria 
Mađalêna là người đã được Chúa Giê-su trừ bảy quỷ, và từ đó, 
bà đã yêu mến Chúa Giê-su, đi theo Chúa Giê-su và các môn 
đệ suốt hành trình rao giảng, để phục vụ Nước Chúa.  

Chúa Giê-su Phục Sinh khát khao chúng ta sống trong 
ân tình tín nghĩa với Người, và không bao giờ rời xa Người. 
Người muốn chúng ta luôn nhớ đến Người trên hết mọi nỗi 
nhớ, mọi niềm lắng lo; luôn thực hành Lời Người dạy giữa biết 
bao định hướng sai lệch mà tưởng là đúng đắn của người 
phàm; tín thác hoàn toàn vào tình yêu và sự quan phòng mục 
tử của Người; luôn làm tất cả các việc vì yêu; luôn làm chứng 
cho cuộc sống phục sinh bằng chính cuộc sống vui tươi an 
bình hạnh phúc giữa những đau khổ đời thường. Ai liên kết 
mật thiết với Chúa Giê-su, có lòng tin tưởng, cậy trông, yêu 
mến Người trong từng giây phút đau khổ, thì Chúa Giê-su sẽ 
gọi đích danh và tỏ bày niềm vui phục sinh của Người.   

Lạy Chúa, xin cho các gia đình nhận Chúa Giê-su là 
người nhà của mình, là cố vấn kỳ diệu, là thầy dạy mọi lẽ khôn 
ngoan và là người đồng hành trong hành trình phục sinh, để 
cùng Người tiến vào miền trường sinh vĩnh cửu. Amen.  
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07/4 THỨ TƯ TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH 
Cv 3,1-10; Lc 24,13-35. 

PHỤC SINH NHỜ LỜI CHÚA VÀ THÁNH THỂ 
“Hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh” 

Tưởng Chúa Giê-su sẽ làm một cuộc cách mạng vĩ đại, 
sẽ lật đổ chính phủ và dựng nên một cơ đồ mới cho đất nước, 
nên có người đã theo người, mong tìm một chỗ vị vọng...ai dè, 
người bị giết chết cách đau đớn nhục nhã trên thập giá… Hai 
môn đệ kia thất chí, bỏ mộng công danh, từ quan về vườn. Hai 
ông đang lê từng bước trên đường về làng Emmaus dân dã… 

Chúa Giê-su Phục Sinh đã hiện ra với hai ông và dùng 
Lời Thánh Kinh mà giải thích về kế hoạch cứu rỗi, về Nước 
Thiên Chúa. Hai ông đã đón nhận cách trân trọng và mời Chúa 
Giê-su nghỉ lại dọc đường, vì trời đã tối. Và cuối cùng, hai ông 
nhận ra Thầy mình đã phục sinh khi người bẻ bánh… 

Quả thực, Lời Chúa và Thánh Thể Chúa đã làm phục 
sinh tâm hồn hai môn đệ trên đường Emmaus. Họ cùng sống 
lại với Chúa Giê-su: sống lại niềm tin vào Chúa Giê-su; sống 
lại lý tưởng phục vụ Nước Chúa; sống lại nhiệt huyết tông đồ; 
sống lại niềm vui hiệp nhất với cộng đoàn; sống lại niềm vui 
bình an. Họ được ơn phục sinh, vì biết đón nhận người bạn 
đồng hành là Chúa Giê-su, biết để tâm lắng nghe Lời Người, 
biết quý mến người và mời người ở lại, và biết nhận ra dấu chỉ 
của người qua việc bẻ bánh, tham dự bữa ăn tối với Người.   

Nhìn vào đời sống đức tin của chúng ta hôm nay, không 
thiếu gì người trong chúng ta, lúc buồn phiền chán nản cuộc 
sống này vì thất chí, thất vọng, lại bỏ nhà thờ mà đi, không 
tham dự thánh lễ, không lắng nghe lời Chúa. Không những 
thế, lại còn nghe lời xúi quẩy của ma quỷ mà tìm đến chén 
rượu, tìm ảo giác, tìm đến những chỗ tiêu khiển vui chơi bất 
chính. Thử hỏi, họ đã được bình an không, hay tâm hồn càng 
thêm trống vắng, tinh thần càng sa sút thậm tệ, và nhất là đức 
tin càng lún sâu vào chỗ nghi ngờ, chối bỏ, mất trắng. 
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Đời không như là mơ theo ý của chúng ta. Bởi ý mơ 
của chúng ta vẫn thường nhắm đến điều những gì thuộc về hạ 
giới tầm thường, chóng vánh, và có khi còn là điều bất chính, 
bất hảo. Chúa muốn chúng ta đặt ước mơ, khao khát và đúng ý 
mơ, ý khát của Thiên Chúa, không để thêm gì cho Chúa, 
nhưng để được phần lợi cho chúng ta. Hãy tìm ý mơ, ý khát 
của Thiên Chúa nơi Lời và Thánh Thể Đức Giê-su. Lời Người 
hướng dẫn chúng ta đến điều thiện hảo và niềm vui vĩnh cửu. 
và chúng ta sẽ không bao giờ thất chí thất vọng. Thánh Thể 
Người cho chúng ta hạnh phúc viên mãn và vĩnh cửu.  

Vâng, Lời Chúa đã làm phục sinh hai tâm hồn chết yểu 
vì nản chí; Thánh Thể Chúa Giê-su đã làm phục sinh hai cõi 
lòng tan nát vì đớn đau. Hai môn đệ đã phục sinh từ suy nghĩ, 
ý hướng đến lòng mến yêu, và trở lại với anh em mình để cùng 
anh em loan báo Tin Mừng Phục Sinh. Bấy giờ, hẳn là các ông 
không còn tìm một chỗ đứng vị vọng trong chính phủ trần thế 
nữa, nhưng các ông đang làm nhiệm vụ của một công dân 
Nước Thiên Chúa, nhiệm vụ cao quý thần thiêng, nhiệm vụ 
làm chứng cho Chúa Phục Sinh bằng chính cuộc sống hân 
hoan tràn đầy hy vọng và tươi trẻ thánh thiện của mình. 

Các gia đình chúng ta luôn phải đối diện với bao thách 
đố trong cuộc đời thường. Biết bao vợ chồng thất chí, chán nản 
nhau vì mỗi người tìm theo một lý tưởng hôn nhân chưa thực 
chuẩn. Bao lâu những khát vọng của chúng ta, của các gia đình 
còn nghiêng về phía danh lợi dục trần gian, bấy lâu còn luôn 
trong tình trạng nản lòng nản chí, đau khổ! Ước gì các gia đình 
không tìm vui thỏa ước mơ phàm trần thế tục, nhưng luôn tìm 
vui thỏa thánh ý và lòng xót thương của Chúa. 

Nguyện xin Lời Chúa và Thánh Thể Chúa làm phục 
sinh đời sống hôn nhân và gia đình, để tất cả mọi thành viên 
gia đình sống lại với ý nghĩa thiêng thánh, với lý tưởng cao 
quý là yêu thương nhau ở đời này, cho vinh danh Chúa, và 
được sum họp đời sau trong Nước Chúa. Amen.  
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08/4 THỨ NĂM TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH 
Cv 3,11-26; Lc 24,35-48. 

CÙNG THƯƠNG KHÓ, TỬ NẠN, CÙNG PHỤC SINH 
“Ðấng Kitô phải chịu thương khó, rồi mới được tôn vinh”. 

Hai môn đệ gặp Chúa Phục Sinh trên đường Emmaus 
đã trở về với anh em. Và lúc các ông đang tụ tập, Chúa Giê-su 
hiện giữa các ông, chúc bình an cho họ. Người cũng dùng Lời 
Kinh Thánh mà giải thích cho họ, và cũng dùng bữa với họ… 

Họ là những người chung thủy với Chúa Giê-su trong 
cuộc hôn phối thần thánh. Họ gắn bó với nhau trong lúc Thầy 
mình chịu nạn, có khác gì họ đã khẳng định lời thề ước trung 
tín với Thầy “khi thịnh vượng cùng như lúc gian nan”, có khác 
gì họ đã thực thi lời trăng trối trong bữa tiệc ly rằng: “Thầy 
ban cho các con một điều răn mới, là các con hãy yêu thương 
nhau, như Thầy đã yêu thương các con”.  

Tình yêu thương, sự hiệp nhất gia đình, cộng đoàn là 
điều đẹp lòng Chúa. Đúng là “nơi nào có hai hoặc ba người tụ 
họp vì danh Thầy, thì có Thầy ngự giữa”.  

Ước gì các gia đình luôn yêu thương hiệp nhất với nhau 
và với Chúa Giê-su Phục Sinh. Bấy giờ, đau thương không 
làm chúng ta chia lìa nhau, nhưng đau thương lại là tố chất để 
gắn bó, để có nhau. Hoạn nạn, phủ phàng, tủi nhục không làm 
chúng ta ngờ vực nhau, nhưng là cơ duyên để tình thân thêm 
thắm thiết. Bệnh tật và cả sự chết cũng không làm chúng ta 
đau khổ, buồn nhau, mất nhau nhưng lại là sợi chỉ của niềm hy 
vọng phục sinh và trùng phùng trong cõi sống muôn đời. Chúa 
muốn chúng ta cùng thực thi Lời Người, cùng chung hưởng 
Thánh Thể Người mà gắn bó mật thiết với nhau, yêu thương 
nhau bền vững. Nhà nào cũng phải hân hoan chịu thương khó 
với nhau, và với Chúa Giê-su, rồi mới cùng nhau được bình 
an, hạnh phúc vinh quang trong Nước Chúa.  

Lạy Chúa, xin cho các gia đình nhận ra rằng: khi yêu 
nhau như Chúa yêu, thì đau khổ trở thành hạnh phúc. Amen.  
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09/4 THỨ SÁU TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH 
Cv 4,1-12; Ga 21,1-14. 

SỰ HIỆN DIỆN HUYỀN NHIỆM 
“Chúa Giêsu đến, cầm bánh và cá trao cho họ ăn”. 

Vắng Chúa Giê-su, nhưng các môn đệ vẫn gắn bó nên 
một trong tình huynh đệ. Họ cùng sống và cùng làm việc như 
thuở nào còn đi bên Thầy, còn sống với Thầy. Cả đêm qua, họ 
ra biển đánh cá. Sáng hôm nay họ đưa thuyền vào bờ mà 
chẳng có con cá nào!  

Chúa Giê-su đã hiện ra với họ và bảo chèo thuyền ra 
lại, thả lưới bên phải mạn thuyền. Các môn đệ hầu hết là ngư 
phủ kinh nghiệm, biết rằng không ai đánh cá lúc bình minh, 
vậy mà, họ khiêm nhượng vâng nghe lời Chúa, và họ đã trúng 
một mẻ cá lớn! Khi lên bờ, họ đã thấy cá nướng sẵn, và thầy 
trò cùng dùng bữa điểm tâm trên bờ biển. Họ đã nhận ra đây 
chính là thầy mình, đã chết, và đã sống lại.  

Chúa Giê-su phục sinh luôn hiện diện trong Giáo Hội, 
một sự hiện diện huyền nhiệm, sự hiện diện để can thiệp vào 
công việc của Giáo Hội và làm cho Giáo Hội đem về cho 
Nước Thiên Chúa bao linh hồn được ơn cứu độ. Đó là xác tín 
của Giáo Hội. Và ước gì, đó cũng là xác tín của mỗi gia đình 
chúng ta. Bởi, nếu có thất bại cả đêm trường như các môn đệ, 
thì các gia đình hãy khiêm nhượng lắng nghe và thực hành Lời 
Chúa, ắt sẽ thành công nhiều hơn mơ ước của chúng ta.  

Chúa Giê-su phục sinh đang hiện diện cách huyền 
nhiệm trong các gia đình. Người làm sống lại niềm tin cậy 
mến Thiên Chúa, làm sống lại niềm vui bình an hạnh phúc 
trong các gia đình, nhất là các gia đình biết lắng nghe và thực 
thi Lời Người dạy, biết khao khát và rước lấy Thánh Thể 
Người, biết yêu thương nhau, biết hy sinh bẻ bánh cho nhau!  

Lạy Chúa, xin cho các gia đình tin tưởng luôn có sự 
hiện diện của Chúa Giê-su phục sinh, để cùng Người, yêu 
thương hy sinh cho nhau, xây dựng bình an hạnh phúc. Amen.  
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10/4 THỨ BẢY TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH 
Cv 4,13-21; Mc 16,9-15. 

CHỨNG NHÂN PHỤC SINH 
“Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng”. 

Thánh Marcô tóm tắt những lần Chúa Giê-su Phục Sinh 
hiện ra với các môn đệ, và cho biết, lần hiện ra với đầy đủ 11 
môn đệ, Người trách các ông không đủ lòng tin những chứng 
nhân, nhưng Người vẫn truyền cho họ lệnh ra đi loan báo Tin 
Mừng Phục Sinh cho khắp muôn dân.  

Như thế, Người thấu hiểu lòng tin kém cỏi của các ông, 
nhưng Người vẫn tín nhiệm mà chọn các ông làm chứng nhân 
phục sinh cho thiên hạ. Chúa Giê-su có liều quá đấy không. 
Không liều! Có như thế mới hiểu được rằng, Chúa Giê-su 
Phục Sinh luôn hiện diện cách huyền nhiệm và thực hiện mọi 
việc nơi các môn đệ của Người. 

Và như thế, được chọn làm chứng nhân Phục Sinh, 
được sai đi loan báo Tin Mừng Phục Sinh là do hồng ân lớn 
lao, chứ không phải do tài sức của mình. Mọi thành phần trong 
Giáo Hội của Chúa Ki-tô đều phải có lòng khiêm nhượng mà 
nhận ra hồng ân lớn lao ấy, để Chúa Giê-su Phục sinh làm việc 
trong ta dưới tác động của Chúa Thánh Thần.  

Quả thực, mỗi chúng ta, mỗi gia đình đều nhận lấy sứ 
vụ Chúa trao là Loan Tin Mừng Phục Sinh cho mọi người, 
nhưng hãy biết lòng tin của chúng ta non kém. Vì thế, ước gì 
các gia đình luôn cùng nhau tha thiết xin ơn kết hiệp với Chúa 
Giê-su, và nhờ Người, cùng chúng ta chu toàn sứ vụ. Gia đình 
nào sống Lời Chúa dạy, siêng năng tham dự thánh lễ, kết hiệp 
với Thánh Thể, yêu mến, tín thác Chúa Giê-su nhiều, thì 
thương yêu nhau nhiều, hy sinh cho nhau nhiều, bình an hạnh 
phúc nhiều, và bấy giờ, cuộc sống ấy chính là dấu chứng thực 
hiện và chu toàn sứ vụ chứng nhân phục sinh giữa đời thường.  

Lạy Chúa, xin cho các gia đình yêu mến sống Lời Chúa 
và với Thánh Thể Chúa, luôn yêu nhau như Chúa yêu. Amen.  
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11/4 CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH. CN LTXC 
Cv 4,32-35; 1Ga 5,1-6; Ga 20,19-31.   
THƯƠNG TÍCH CỦA CHÚA LÀ SỨC KHỎE CỦA CON 
“Tám ngày sau Chúa Giêsu hiện đến”. 
 Lần trước Chúa hiện ra với các môn đệ, thiếu Toma. 
Nghe anh em kể, ông chưa tin, và nói: “Nếu tôi không xỏ được 
ngón tay vào lỗ đinh, không thọc được bàn tay vào vết đòng, 
thì tôi không tin”. Lần này, Chúa hiện đến có cả Toma nữa 
…và Người bảo “Toma, hãy xỏ ngón tay vào lỗ đinh….”. 
Toma thưa “Lạy Chúa là Thiên Chúa của con”.    
 Lỗ đinh, vết đòng, thương tích trên thân người Chúa 
Giê-su, là dấu chứng một lòng thương xót khoan dung thứ tha 
tuyệt đối của Thiên Chúa. Cái chết chuộc tội. Cái chết mở ra 
con đường sống lại và đường vào miền trường sinh vĩnh cửu.  

Ước gì mỗi chúng ta khi nhìn lên Chúa Giê-su trên 
thánh giá, có thể thân thưa với Chúa Giê-su rằng: “Lạy Chúa, 
thánh giá Chúa là lòng xót thương thứ tha và ơn cứu rỗi của 
con. Thương tích của Chúa là sức mạnh sức khỏe của con, bất 
hạnh của Chúa là hạnh phúc của con, đau khổ của Chúa là 
bình an cho con, và sự chết của Chúa là sự sống lại, sự sống 
vĩnh cửu của con trong Nước Chúa” 

Và khi chiêm ngắm lòng xót thương của Chúa Giê-su, 
thì cũng hãy mặc lấy lòng thương xót của Người mà thi thố 
lòng xót thương cho gia đình, cho mọi người. Để ước gì, vợ 
chồng có thể nói với nhau: “Sự hy sinh của anh, là hạnh phúc 
của em”. Hoặc: “Sự nhẫn nhục của em là ân lộc của anh”. Và 
con cái cũng có thể thân thưa: “Thương tích, sự tàn tạ của cha 
mẹ, là sức mạnh sức khỏe của con, bất hạnh của cha mẹ là 
hạnh phúc của con, đau khổ của cha mẹ là bình an cho con, và 
sự chết dần chết mòn của cha mẹ là sự sống của con…”. 

Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót, chúng con tôn 
vinh Cha trong Đức Giê-su, Đấng Cứu Độ chúng con. Xin cho 
chúng con thực thi lòng thương xót với mọi người. Amen.  
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12/4 THỨ HAI TUẦN 2 PHỤC SINH 
Cv 4,23-31; Ga 3,1-8. 

HÃY LÀ NGHĨA TỬ. ĐỪNG LÀ NGHỊCH TỬ 
“Nếu không tái sinh bởi trời, thì chẳng ai được thấy Nước 
Chúa”. 

Chúa Giê-su nói với Nicôđêmô, một đầu mục Do Thái 
rằng: “Tôi bảo thật cho ông biết, nếu không tái sinh bởi nước 
và Thánh Thần, thì không ai được vào Nước Thiên Chúa”.  

Quả thực, không ai lại vào lòng mẹ để được sinh ra một 
lần nữa, nhưng cái chết và sự phục sinh của Chúa Giê-su đã 
mở ra nhân loại một lòng mẹ mới, đó là lòng thương xót của 
Thiên Chúa. Thiên Chúa có uy quyền của Cha toàn năng, 
nhưng lại giàu lòng xót thương như Mẹ Hiền. Nhờ lòng 
thương xót ấy, chúng ta được tái sinh bởi dòng nước Cứu Độ 
là Máu và Nước của Chúa Giê-su, nhờ Chúa Thánh Thần.  

 Khi nhận lãnh Bí Tích Rửa Tội, dòng nước lã tượng 
trưng cho dòng máu nước tình yêu từ trái tim Chúa Giê-su, tẩy 
sạch vết tội nguyên tổ, cho ta trở nên con cái Thiên Chúa, mặc 
lấy sự sống mới của Thiên Chúa. Hồng ân tái sinh lớn lao vô 
ngần. Để đáp lại, chúng ta chỉ có một cách duy nhất là “Kính 
mến Chúa trên hết mọi sự và yêu thương người như Chúa đã 
yêu”. Nghĩa tử của Thiên Chúa mà lại đem lòng yêu sự thế 
gian này hơn yêu Chúa thì gọi là nghĩa tử hay nghịch tử? Kính 
mến Chúa mà không yêu người thì sao đúng ý Chúa được?! 

Các gia đình hãy yêu mến những người chưa nhận biết 
Chúa và cầu xin cho họ được ơn tái sinh. Giáo Hội dạy có ba 
cách Rửa Tội là bằng Nước, bằng Lửa, và bằng Máu. Vậy, xin 
đừng nghĩ rằng chỉ có chúng ta mới được cứu rỗi. Những 
người khát khao Chúa mà chưa được rửa tội bằng Nước, họ đã 
được rửa tội bằng Lửa của Thánh Thần. Những người chết cho 
chân lý của Chúa, họ đã được rửa tội bằng máu. Hãy yêu họ.  

Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì hồng ân tái sinh. 
Xin cho chúng con sống xứng đáng là con cái Chúa. Amen.  
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13/4 THỨ BA TUẦN 2 PHỤC SINH T. Martinô I, GH. TĐ 
Cv 4,32-37; Ga 3,7b-15. 

CHÚA GIÊ-SU, ĐẤNG CỨU ĐỘ DUY NHẤT 
“Không ai lên trời được, ngoài người đã từ trời xuống, tức là 
Con Người vốn ở trên trời”. 

Tư tưởng vô thần không chỉ mới có trong thời đại này, 
mà là đã có tự ngàn xưa. Bởi, con người chỉ muốn tin vào 
những gì mắt thấy. Chúa Giê-su lấy chuyện thường ngày dưới 
đất mà nói cho Ni-cô-đê-mô biết rằng: con người chỉ thấy cây 
nghiêng rung, lá rụng, chỉ thấy mọi thứ đang bay trong gió, 
nhưng không hề thấy gió. Không thấy gió, không có nghĩa là 
không có gió. Cũng vậy, không thấy Thiên Chúa, không thể 
kết luận rằng không có Thiên Chúa. 

Bởi con người muốn thấy để tin, nên Con Thiên Chúa 
đã xuống thế làm người, ở giữa loài người, và tỏ cho con 
người biết có một Thiên Chúa là Cha quyền năng và giàu lòng 
thương xót. Chính Con Thiên Chúa, đấng tự trời xuống, mới 
có thể mở cho con người một lối lên trời. Lối ấy, chính là lòng 
tin vào Chúa Giê-su Ki-tô, đấng đã treo mình trên Thánh Giá 
như con rắn đồng xưa, để ai tin vào Người, sẽ  được cứu độ.  

Nếu con người khiêm tốn nhận ra mình là loài ắt tử, hẳn 
phải nhìn lên Chúa Giê-su trên Thánh Giá mà chiêm ngắm một 
tình yêu vĩ đại của Thiên Chúa, và khẩn cầu Thiên Chúa ban 
cho ơn cứu mạng, để khỏi chết đời đời. Chúa Giê-su là Đấng 
Cứu Độ duy nhất. Ngoài Người ra, không có ơn cứu độ nào 
khác. Người đã khẳng định: “Không ai lên trời được, ngoài 
người đã từ trời xuống, tức là Con Người vốn ở trên trời”. 

Lời Chúa mời gọi các gia đình hãy đặt lại và củng cố 
niềm tin vào đúng địa chỉ cứu độ duy nhất là Chúa Giê-su. 
Tiền bạc, vật chất, lạc thú, cơ ngơi sự nghiệp, danh vọng chức 
quyền, đều không phải là đích đến hạnh phúc vĩnh cửu.   

Lạy Chúa, xin cho các gia đình tin cậy yêu mến Chúa 
Giê-su, luôn lắng nghe và thực hành Lời Người dạy. Amen.  
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14/4 THỨ TƯ TUẦN 2 PHỤC SINH 
Cv 5,17-26; Ga 3,16-21. 

NHỜ CHÚA GIÊ-SU, CHÚNG TA ĐƯỢC CỨU ĐỘ 
“Thiên Chúa đã sai Chúa Con đến để thế gian nhờ Người 
mà được cứu độ”. 

Vì tội nguyên tổ, con người đã phải chịu án phạt rồi. Án 
phạt ấy là: phải chết đời đời. Nay, một lần nữa, Chúa Giê-su 
xác nhận chính Người là Đấng Cứu Độ duy nhất. Ai tin vào 
Người thì được sống đời đời. Chúa Giê-su nói: “Thiên Chúa 
đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những 
ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được 
sống đời đời” 

Người là ánh sáng sự sống chiếu soi vào bóng tối sự 
chết. Ai đón nhận Người là đón nhận ánh sáng của sự sống. 
Tiếc là, còn biết bao con người vẫn thích dìm mình trong bóng 
tối sự chết, nghĩa là không đón nhận Chúa Giê-su và giáo lý 
của Người, Tin Mừng của Người.  

Nhìn vào thực thế hôm nay, rất đáng buồn, vì không 
thấy bóng dáng, hơi hướm của Chúa Giê-su trong một số gia 
đình của chúng ta. Trong nhà, không nghe ai nói về Chúa Giê-
su, chỉ toàn nghe nói về tiền bạc. Không thấy ai yêu Chúa Giê-
su, chỉ thấy toàn những người yêu bất động sản, yêu nhà cửa, 
yêu xe, yêu tiện nghi, yêu thẩm mỹ. Không thấy ai cầu xin với 
Chúa Giê-su, chỉ thấy toàn người lo chạy chọt đút lót nương 
cậy ông kia bà nọ. Không thấy ai nói Lời Chúa Giê-su, chỉ 
toàn nghe những lời của người phàm! Không phải chúng ta 
đang dìm mình trong bóng tối đó sao?!  

Ước gì, mỗi nhà chúng ta đều có sự hiện diện của Chúa 
Giê-su, là tâm điểm mến yêu, là thượng khách, là thầy dạy, là 
đại ân nhân, là bạn đồng hành trên dương thế, và là Đấng cứu 
cả nhà khỏi chết muôn đời, cho cả nhà sum họp cõi hằng sống.   

Lạy Chúa, xin cho các gia đình đón nhận Chúa Giê-su 
vào tâm tư tình cảm, vào sinh hoạt, đời sống gia đình. Amen.   
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15/4 THỨ NĂM TUẦN II PHỤC SINH 
Cv 5,27-33; Ga 3,31-36. 

CHỌN CHÚA GIÊ-SU LÀM NIỀM VUI, HẠNH PHÚC 
“Ðức Chúa Cha thương mến Con Ngài, nên ban toàn quyền 
trong tay Con Ngài”. 

Thánh Gioan làm chứng về Chúa Giê-su rằng: Người là 
Con Thiên Chúa, từ trời xuống để nói Lời xót thương và quyền 
năng của Thiên Chúa. Người được Cha yêu mến nên trao mọi 
sự trong tay Người. Ai tin người, sẽ được cứu độ.  

Ki-tô hữu công giáo là những người được diễm phúc 
đón nhận hồng ân đức tin vào Thiên Chúa, trong Chúa Giê-su 
Ki-tô, đón nhận hồng ân nên nghĩa tử của Thiên Chúa nhờ giá 
máu cứu chuộc của Chúa Ki-tô, và cả hồng ân được thuộc trọn 
về Chúa Ki-tô quyền năng và thương xót. Vận mạng của mỗi 
chúng ta, được Chúa Giê-su Ki-tô nắm giữ. Đó là vinh dự lớn 
lao vì chúng ta sẽ được cứu độ.  

Thế nhưng, tiếc thay, không ít người trong chúng ta lại 
đặt vận mạng mình vào quyền lực thế gian, và phải phục 
quyền thế gian cách mê muội. Đồng tiền, sắc đẹp, danh lợi 
dục, tự nó là những thực tại chóng vánh, tiêu tan, không bền 
vững, thế mà chúng ta lại mặc cho những thứ ấy một quyền 
lực, và chịu làm nô lệ cho nó có khi suốt đời.  

Ai còn xem chuyện có tiền là có quyền, có sắc đẹp là có 
quyền, có danh vọng là có quyền… thì người ấy đang muốn 
nắm vận mạng của mình, muốn nhờ cái chóng vánh quyết định 
chung cuộc đời mình, và quên rằng, vận mạng chúng ta chính 
Thiên Chúa, trong Chúa Giê-su, nắm giữ. 

Xin đừng tiếp tục sự sai lầm, mê muội nguy hiểm ấy 
nữa. Ước gì các gia đình chọn Chúa Giê-su làm niềm vui, hạnh 
phúc, làm cùng đích đời mình., và hãy đặt cuộc đời mình, gia 
đình mình trong bàn tay quyền năng và thương xót của Người.  

Lạy Chúa, xin cho các gia đình yêu mến Chúa, yêu mến 
Chúa Giê-su trên hết mọi sự thế gian phù phàm này. Amen.  



 21 

16/4 THỨ SÁU TUẦN 2 PHỤC SINH 
Cv 5,34-42; Ga 6,1-15. 

SỐNG BÍ TÍCH THÁNH THỂ GIỮA ĐỜI THƯỜNG 
“Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, ai muốn bao nhiêu 
tuỳ thích”. 

Đoàn người theo Chúa Giê-su nghe Người giảng dạy, 
quên cả thời gian, chẳng bận tâm đến chuyện ăn uống, đói 
khát, nhưng Chúa Giê-su biết họ đã đói, và bảo các môn đệ 
hãy lo cho họ ăn. Trong số cả ngàn người ấy, chỉ có một em bé 
mang theo cho mình phần ăn nhỏ là năm chiếc bánh lúa mạch 
và hai con cá. Em không ngại trao phần ăn của em cho các 
môn đệ. Từ phần ăn nhỏ ấy, Chúa Giê-su đã làm phép lạ bánh 
hóa nhiều cho cả ngàn dân được ăn no. 

Phép lạ bánh hóa nhiều bắt đầu từ một sự sẻ chia của 
một em bé đơn sơ, không biết giữ lại cho riêng mình. Cũng thì 
năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá ấy nhiều lên, chứ 
không phải bánh khác, cá khác. Và như thế là cả ngàn người 
đều dùng chung một loại bánh, cá. Và tất cả đều no nê, vui vẻ. 

Phép lạ bánh hóa nhiều nhắc tới một phép lạ cả thể, đó 
là tấm bánh thánh thể Chúa Giê-su, lương thực thần linh nuôi 
sống con người, sống ở đời này, và sống cả đời sau nữa. 

Thực tế đời sống con người hôm nay: Không có người 
chết vì đói, chỉ có người chết vì không được sẻ chia. Có biết 
bao người ăn uống đầy đủ đến mức thừa mứa, hoang phí, và 
cũng có biết bao người chẳng có cái để ăn. Sự sẻ chia là cần 
thiết, không chỉ để tỏ bày lòng thương, mà còn là tỏ bày bổn 
phận và niềm vui cứu mạng. Không ai được phép sống cho 
riêng mình. Chúa muốn chúng ta bẻ tấm bánh đời mình ra mà 
nuôi nhau, nuôi sống gia đình mình, nuôi sống mọi người, nhất 
là những người không cái để ăn, để sống. Được như thế, là 
chúng ta đã sống Bí Tích Thánh Thể giữa đời thường vậy.  

Lạy Chúa, xin cho các gia đình biết sẻ chia sự sống xác 
hồn cho nhau, cho mọi người, vì yêu như Chúa yêu. Amen.  
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17/4 THỨ BẢY TUẦN 2 PHỤC SINH 
Cv 6,1-7; Ga 6,16-21. 

NHỮNG BƯỚC CHÂN TRÊN SÓNG 
“Họ thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển”. 

Cuộc đời mỗi chúng ta như chiếc thuyền trôi dạt trên 
biển, mong về đến bến bờ, là cõi sống đời đời trong Nước 
Thiên Chúa. Biển đời ít có lúc nào lặng lờ như mặt nước hồ 
thu, nhưng có thể nói luôn có những con sóng, và có cả những 
lúc con sóng gầm lên muốn nuốt chửng thuyền đời. Ai đã từng 
đi qua cuộc sống gia đình đều có những kinh nghiệm đau 
thương của biết bao lần phải đối mặt với những thách thức một 
mất một còn. Nhưng rồi, có vợ chồng nào đủ sức yêu, đủ sức 
kiên trì mà bình an vượt qua bão tố, sóng gió, nếu không có 
nguồn sức mạnh của tình yêu Chúa Giê-su. Chính sự hiện diện 
cách thầm lặng của Chúa Giê-su và Lời quyền năng của 
Người, đã giữ gìn, bảo vệ, và làm cho hạnh phúc hôn nhân bền 
vững. Đôi vợ chồng nào không nương cậy vào sức yêu của 
Chúa Giê-su mà tự mình vượt sóng đều hầu như thất bại.  

Lời Chúa hôm nay một lần nữa nhắc nhớ các gia đình 
hãy khẩn khoản nài xin Chúa Giê-su đến với nhà mình, ở lại 
với mình, ra tay uy quyền giúp đỡ, che chở cho hạnh phúc gia 
đình mình. Chì có Chúa Giê-su mới có thể có những bước 
chân trên sóng, và chỉ có Người, mới có thể làm cho chúng ta 
được bình an trước những sóng gió thách đố của cuộc đời. 

Với xác tín ấy, ước gì các gia đình đang dậy sóng chao 
đảo đức tin, cậy, mến, sóng dập vùi đức khiêm nhượng đơn sơ 
khó nghèo khiết tịnh,  sóng kém tin, ngờ vực lòng chung thủy, 
sóng thất nghiệp nợ nần, sóng bệnh tật yếu đau, sóng sa đà hư 
đốn vào các tệ nạn… sẽ khẩn khoản nài xin Chúa Giê-su đi 
trên sóng mà đến với gia đình cho sóng yên biển lặng…  

Lạy Chúa, trước những đau khổ thách đố trong đời, xin 
cho các gia đình biết nương cậy và tín thác hoàn toàn vào lòng 
xót thương và quan phòng mục tử của Chúa Giê-su. Amen.  
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18/4 CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH 
Cv 3,13-15.17-19; 1Ga 2,1-5a; Lc 24,35-48. 

HỌ NHẬN RA NGƯỜI LÚC BẺ BÁNH… 
“Họ nhận ra được Người khi họ nhận bánh do Người bẻ 
trao cho”. 

Hai môn đệ trên đường Emmaus đã gặp Chúa Giê-su, 
nghe Người giải thích Thánh Kinh, và nhận ra Người lúc bẻ 
bánh. Họ đã trở về với nhóm môn đệ và kể lại cho anh em 
mình nghe mọi chuyện. Chúa Giê-su biết các môn đệ kia bán 
tín bán nghi lời chứng của hai môn đệ nầy. Người thấu suốt 
lòng các ông chưa bình an. Người biết rõ các ông còn đang 
hoang mang lo sợ. Và chỉ có sự hiện diện của Người mới đích 
thực là sự bình an cho các ông trong lúc này. Vì thế, Người bất 
ngờ hiện ra với các ông và nói: “Bình an cho các con. Thầy 
đây. Đừng sợ”. Một sự bình an đích thực. Bình an Phục Sinh. 

Người cho họ mãn nhãn nỗi khát nhìn thấy Người đã 
sống lại như Lời Người đã nói, khi đưa cho họ xem lỗ đinh nơi 
tay chân, vết đòng nơi cạnh sườn…Người lại dùng Lời Thánh 
Kinh và Thánh Thể Người làm phục sinh niềm tin của họ. Họ 
nhận ra người lúc nghe giải thích Thánh Kinh, lúc bẻ bánh… 

Mỗi chúng ta cũng được Chúa Giê-su ban bình an đích 
thực của Người, khi chúng ta đón nhận sự hiện diện của 
Người, nơi Lời và Thánh Thể Người. Bao lâu chưa đón nhận 
Chúa Giê-su, chưa nghe và sống với Lời và Thánh Thể Người, 
bấy lâu chúng ta chưa được bình an đích thực.  

Và khi đón nhận sự bình an phục sinh của Người, 
Người lại trao cho chúng ta sứ vụ làm chứng nhân cho Người.  

Bấy giờ, thiên hạ cũng sẽ nhận ra Chúa Giê-su Phục 
Sinh, nhận ra Tin Mừng Phục sinh, khi họ mãn nhãn nhìn thấy 
chúng ta sống Lời Chúa dạy, và nhìn thấy chúng ta bẻ tấm 
bánh đời mình mà trao cho họ.  

Lạy Chúa, xin cho các gia đình làm chứng Chúa Phục 
sinh, khi bẻ tấm bánh đời mình trao cho mọi người. Amen.  
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19/4 THỨ HAI TUẦN 3 PHỤC SINH.   
Cv 6,8-15; Ga 6,22-29. 
LÀM TẤT CẢ CÁC VIỆC VÌ YÊU CHÚA, YÊU NGƯỜI 

“Hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, 
nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời”. 

Sau phép lạ bánh hóa nhiều, dân chúng theo Chúa Giê-
su khá đông. Họ muốn thỏa mãn sự hiếu kỳ, hoặc họ muốn thử 
được ăn cái bánh của phép lạ xem sao. Cả hai ý hướng đều 
chưa phải là chính đáng, hoàn hảo, tốt lành. Chúa Giê-su muốn 
hướng họ tới một giá trị siêu việt và linh thánh hơn. Người 
nói: “Hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, 
nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời”.  

Chúng ta hãy biết việc cốt lõi và cần kíp phải làm, là tin 
vào Chúa Ki-tô. Đó là ý muốn thánh thiện tốt lành của Chúa. 
Lời xót thương, Lời cứu độ muốn mời gọi chúng ta bước vào 
căn nhà hạnh phúc của Thiên Chúa: Lối bước vào chính là Tin 
vào Chúa Giê-su Ki-tô. Xin đừng ai xem nhẹ, phớt lờ, hoặc 
chẳng muốn bận tâm đến Lời Chúa hôm nay vì mình đang 
phải nặng lòng tìm kiếm cái ăn sung mặc sướng, sự giàu có ở 
đời này. Xin đừng ai để Lời Chúa qua tai một cách vô ơn vì 
Lời này ngăn cản bước mình đến phú quý vinh sang trần thế.  

Việc kiếm cái ăn để nuôi sống gia đình là bổn phận, 
nhưng ước gì các gia đình không chỉ sống bằng cơm bánh, 
bằng sơn hào hải vị, mà còn phải bằng thứ lương thực chính 
yếu là Lời Chúa Giê-su và Thánh Thể Người. Xin đừng chỉ 
dành hết thời giờ tâm trí, sức lực cho việc kiếm sống phần xác, 
nhưng các gia đình hãy dành cho Chúa giờ kinh tối sáng, giờ 
đọc nghe Lời Chúa, giờ tham dự Thánh Lễ. Và nhất là, làm gì 
thì làm, cũng hãy nhớ làm vì yêu mến Chúa, yêu mến nhau, 
yêu mến mọi người. Sống yêu và sẻ chia cho mọi người chính 
là sống Lời Chúa và sống cách sống thánh thể vậy.  

Lạy Chúa, xin cho các gia đình luôn chú tâm đến việc 
sống Lời Chúa và sống Bí Tích Thánh Thể giữa đời. Amen.  
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20/4 THỨ BA TUẦN 3 PHỤC SINH.   
Cv 7,51-8,1a; Ga 6,30-35. 

CHÚA GIÊ-SU – LƯƠNG THỰC THẦN LINH 
“Không phải Môsê, mà chính Cha Ta mới ban bánh bởi trời 
đích thực”. 

Thức ăn phần xác làm thành máu thịt và duy trì sự sống 
con người. Nhưng, sự sống của thân xác này rồi cũng đến lúc 
phải mất đi, và xác thân biến tan thành bụi đất. Thiên Chúa đã 
nhìn thấy toàn cảnh bi thương do ảnh hưởng nguyên tội của 
một kiếp người, nên đã cứu con người khỏi chết muôn đời, 
nhờ cái chết và sự phục sinh của Chúa Giê-su. Trong kế hoạch 
yêu thương của Thiên Chúa, trước khi thân xác Chúa Giê-su 
chịu chết thật trên thánh giá, Người đã dùng quyền năng của 
Cha ban cho, mà trao ban chính máu thịt mình làm của ăn của 
uống thường sinh nuôi nhân loại, qua việc bẻ tấm bánh, chia 
chén rượu cho các tông đồ, và nói: “Hãy cầm lấy mà ăn. Này 
đây Thịt Ta. Hãy cầm lấy mà uống. Này đây Máu Ta”. 

Việc ấy minh chứng cho lời Người đã nói với những 
người theo Người trong Tin Mừng hôm nay, rằng:  “Thật Ta 
bảo thật các ngươi, không phải Môsê đã ban cho các ngươi 
bánh bởi trời, mà chính Cha Ta mới ban cho các ngươi bánh 
bởi trời đích thực”. “Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với 
Ta sẽ không hề đói; ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ”. 

Chúa yêu thương con người, Người không chỉ ban cho 
con người có cái ăn phần xác để sống đời này, mà còn ban cho 
con người lương thực để được sống đời sau nữa. Ai không 
khát khao quý chuộng và nhận lãnh lương thực thần linh là 
Thánh Thể Chúa, thì không thể bảo đảm một sự sống đời sau 
trong Nước Chúa. Vì thế, ước gì các gia đình luôn khát khao 
quý chuộng và rước lấy Thánh Thể Chúa mỗi ngày, để cả nhà 
được sống và còn sẽ được sum họp trong Nước Chúa.   

Lạy Chúa, xin cho các gia đình yêu mến Chúa Giê-su, 
sống Lời Người dạy, và sống nhờ Thánh Thể Người. Amen.  
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21/4 THỨ TƯ TUẦN 3 PS. T. An-sen-mô, GM. TSHT.      
Cv 8,1b-8; Ga 6,35-40. 

LUÔN CÓ CHÚA GIÊ-SU MỌI NGÀY TRONG ĐỜI 
“Ý muốn của Cha Ta là: hễ ai thấy Con thì có sự sống đời 
đời”. 

Thiên Chúa Cha yêu thương hết thảy con người. Người 
muốn tất cả hãy đến với Chúa Giê-su, Con của Người, để tin 
vào Người, và để đón nhận hồng ân cứu chuộc. Chúa Giê-su 
cho biết Người đã đến để thực hiện ý muốn của Cha, là đón 
nhận tất cả, không chê chối người nào, là cứu rỗi tất cả, không 
luận phạt một ai. 

Mỗi chúng ta đã được hồng ân đức tin cao quý là Tin 
vào Chúa Giê-su Ki-tô, nhờ Người mà chúng ta được Thiên 
Chúa Cha ban cho sự sống đời đời trong Nước Thiên Chúa. 
Đây phải là xác tín vững chắc của mỗi tín hữu chúng ta. Và 
cùng với xác tín ấy, chúng ta sống và thực hiện Lời Chúa Giê-
su dạy. Bởi, khi chúng ta nghe Lời và thực hiện Lời Chúa Giê-
su là chúng ta làm đẹp ý Chúa Cha trên trời, và Người ban 
thưởng cho ta niềm vui sự sống mới.  

Vẫn còn rất nhiều điều đáng tiếc trong đời sống đạo của 
chúng ta, nơi mỗi gia đình. Đáng tiếc nhất là việc còn có rất 
nhiều người trong chúng ta không lo bồi dưỡng và củng cố đức 
tin vào Chúa Giê-su bằng các việc của Đức Tin. Nói tin vào 
Chúa Giê-su, có danh bạ là người công giáo, có tên trong sổ 
nhân khẩu giáo họ giáo xứ…nhưng không hề có bóng dáng, 
hơi hướm, tinh thần của Chúa Giê-su trong nhà mình. Bàn thờ 
trong nhà có Thánh Giá Chúa, có thánh Giuse, có Đức Mẹ chỉ 
để cho người ta biết nhà mình cũng có đạo Chúa. Thế thôi, còn 
trong lòng thì toàn những toan tính vật chất, những khát vọng 
hư đời. Ước gì các gia đình hãy nhớ: Thiên Chúa muốn chúng 
ta có Chúa Giê-su mọi lúc, mọi nơi trong cuộc đời. 

Lạy Chúa, xin cho các gia đình chọn Chúa Giê-su là nỗi 
nhớ, là niềm vui ưu tiên và duy nhất trong đời sống. Amen.  
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22/4 THỨ NĂM TUẦN 3 PHỤC SINH.   
Cv 8,26-40; Ga 6,44-51. 

SỐNG SỰ SỐNG CỦA THIÊN CHÚA 
“Ta là bánh từ trời xuống”. 

Có thể, con người thời đại hôm nay lấy làm lạ khi nghe 
có chuyện “bánh từ trời xuống”, nhưng vào thời Chúa Giê-su 
và với dân Do Thái, thì nhắc đến chuyện “bánh từ trời xuống” 
là nhắc đến một kỷ niệm hồng ân cao cả của Thiên Chúa. Kỷ 
niệm ấy là Thiên Chúa đã cho bánh từ trời rơi xuống mà nuôi 
đoàn dân Do Thái trên đường về đất hứa. Bánh ấy là Manna. 

Chúa Giê-su hôm nay xác nhận chính Người là Manna 
mới, là đích thực bánh từ trời ban xuống. Manna xưa, ai ăn rồi 
cũng phải chết, có người đã chết khi chưa kịp về đến Đất Hứa. 
Manna mới, chính Thịt Máu Chúa Giê-su là “của ăn đàng”, 
của ăn trên đường đi về cõi sống đời sau, bảo đảm cho chúng 
ta sự sống lại và sự sống vĩnh cửu trong Nước Thiên Chúa.  

Bài Giáo Lý cốt lõi về Bí Tích Thánh Thể mà các gia 
đình cần nằm lòng, đó là: Tin chắc rằng tấm bánh, chén rượu 
mà chúng ta rước lấy chính là Máu Thịt Chúa Giê-su, là cả con 
người và thần tính của Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa. Và từ 
đó hãy cảm nghiệm được vinh dự cao quý, vì chính Con Thiên 
Chúa ngự trong thân xác mỏng dòn yếu đuối của mình. Vì thế, 
hãy nhắc nhớ nhau giữ cho căn nhà tâm hồn của mình thật 
sạch sẽ tươm tất xinh đẹp, xứng đáng để Chúa Giê-su ngự vào.  

Hơn nữa, khi có Chúa Giê-su trong cõi lòng, hãy nhắc 
nhớ nhau sống như Chúa Giê-su đã sống, yêu như Chúa yêu, 
suy nghĩ như Chúa nghĩ suy, nói Lời Chúa nói, và cũng bẻ tấm 
bánh đời mình ra mà sẻ chia cho nhau và cho mọi người. Như 
thế là sống sự sống của Thiên Chúa. Gia đình nào sống sự 
sống của Thiên Chúa, thì gia đình ấy đang sống trước sự sống 
phục sinh, và sống trước niềm vui sum họp vĩnh cửu. 

Lạy Chúa, xin cho các gia đình luôn sống trong tình 
trạng ân sủng, sống với Thánh Thể Chúa Giê-su. Amen.  
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23/4 THỨ SÁU TUẦN 3 PHỤC SINH.   
Cv 9,1-20; Ga 6,52-59. 

THỊT TA LÀ CỦA ĂN, MÁU TA LÀ CỦA UỒNG 
“Thịt Ta thật là của ăn, Máu Ta thật là của uống”. 

Người Do Thái tranh luận với nhau rằng: “Làm sao ông 
này có thể lấy thịt mình mà cho chúng ta ăn được?”. Và cả 
chúng ta nữa, không khác gì người Do Thái đâu, trí khôn trí 
hiểu của chúng ta không đời nào có thể hiểu cho ra, suy cho 
thấu. Bởi chính đây là “mầu nhiệm đức tin”, mầu nhiệm thánh 
thể”, “mầu nhiệm tình yêu”, không thể lý giải bằng ngôn từ, 
hay văn bản, nhưng chỉ có thể thấu được bằng cảm nghiệm cá 
vị của lòng tin, lòng cậy, lòng mến tuyệt đối.  

Chỉ khi nào chúng ta đặt trọn niềm tin cậy mến vào 
Thiên Chúa trong Đức Giê-su Ki-tô, chúng ta mới có thể kết 
hiệp trọn vẹn với Người. Niềm hạnh phúc ấy có khi nào diễn 
cảm cho hết bằng ngôn ngữ loài người được đâu! Phút giây 
cảm thấy đói thánh thể, thiếu vắng Chúa Giê-su sẽ không phải 
là phút giây của cảm xúc thể lý, nhưng là phút giây của tình 
yêu. Cũng vậy, phút giây kết hiệp “Chúa sống trong tôi, và tôi 
sống trong Chúa” là giây phút hiển linh kỳ diệu của lòng tin 
cậy mến, chứ không phải của một thứ tình cảm con người. 

Ước gì vợ yêu chồng, chồng yêu vợ, cha mẹ yêu con 
cái, con cái yêu cha mẹ, theo cách yêu của Chúa, “hiến mạng 
sống vì người mình yêu”, sẽ cảm nghiệm được “mầu nhiệm 
thánh thể”, cảm nghiệm được điều không lý giải được: “Chúa 
Giê-su lấy thịt máu mình mà nuôi sống chúng ta”.  

Và cũng thế, khi chúng ta yêu người, bằng cách yêu của 
Chúa Giê-su Thánh Thể, chấp nhận tàn tạ, hư hao, đánh mất và 
trao ban tất cả những gì là của mình đi, chúng ta sẽ có câu trả 
lời: “ Ông này có thể lấy thịt mình mà cho chúng ta ăn”.  

Lạy Chúa, xin cho các gia đình vững lòng tin cậy mến 
Chúa Giê-su, luôn kết hiệp với Thánh Thể Người, và nhờ 
Người, họ yêu nhau bằng tình yêu hy sinh, dâng hiến. Amen.  
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24/4 THỨ BẢY TUẦN 3 PHỤC SINH 
Cv 9,31-42; Ga 6,60-69. 

LỜI BAN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI 
“Chúng con sẽ đi đến với ai? Thầy mới có những lời ban sự 
sống”. 

Lời Chúa Giê-su dạy, là Lời ban sự sống đời đời. Lời 
Người dạy chính là cả cuộc sống của Người. Bởi, Người dạy 
điều Ngài làm, và Người làm đúng như Lời Người dạy. Đỉnh 
điềm của sự thật nơi Lời Người, có thể minh chứng đó là: 
Người nói: “Không có tình yêu nào cao quý hơn mối tình của 
người thí mạng sống mình vì bạn hữu”, và Người đã hiến 
mạng sống mình vì yêu chúng ta: không chỉ trên thập giá cứu 
chuộc, mà còn hiến thịt máu mình nên lương thực thần linh.  

Vì thế, lắng nghe Lời Người và thực hiện Lời Người 
chính là sống như Người đã sống, yêu như Người đã yêu, chết 
và sống lại vì yêu như Người đã chết và sống lại. 

Ai biết Lời Người, nói Lời Người, dạy Lời Người, chia 
sẻ Lời Người, mà không sống như Người đã sống, thì người ấy 
như cây bộng, như thùng rỗng, chỉ đánh cắp Lời Người mà tô 
vẻ, đánh bóng cho mình. Người ấy không có sự sống đời đời.  

Còn ai nghe Lời Người dạy, sống như Người đã sống, 
thì quả thực, họ đã trở nên một Đức Ki-tô khác giữa cuộc đời, 
trở nên một người nối tiếp công cuộc cứu thế của Người.  

Thật ý nghĩa cho cuộc sống gia đinh vì chính nơi gia 
đình, mà Thiên Chúa đã tỏ bày một tình yêu hy hiến rõ nét 
nhất. Vợ chồng, cha mẹ, con cái sống Lời Chúa dạy, là đang 
sống một sự sống đời đời ngay trong cuộc sống tạm bợ. Gia 
đình nào yêu mến Chúa Giê-su và sống đúng như Lời Chúa 
Giê-su dạy, gia đình ấy thực sự an bình ấm êm hạnh phúc ở 
đời này, và còn bảo đảm sự trùng phùng sum hợp ở đời sau.  

Lạy Chúa, xin giúp các gia đình yêu mến Lời Chúa, 
luôn lắng nghe và thực hiện Lời Người dạy, là sống yêu trong 
chính cuộc sống dường như không dễ yêu chút nào. Amen.  
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25/4 CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH 
Cv 4,8-12; 1 Ga 3,1-2; Ga 10,11-18. 

TIN CHÚA GIÊ-SU, MỤC TỬ TỐT LÀNH 
“Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên”.  

Chúa Giê-su tha thiết tỏ bày lòng thương xót của Thiên 
Chúa đối với con người. Người tự nhận là mục tử tốt lành, 
mục tử biết đoàn chiên, biết từng con chiên; mục tử yêu 
thương chăm sóc cho đoàn chiên và thí mạng sống mình vì 
chiên. Người ý thức và xác nhận “Người đang chăn chiên của 
chính Người”, không phải là kẻ chăn thuê chăn chiên của ai 
khác. Vì thế, Người muốn chúng ta tin tưởng tuyệt đối vào 
Người, đặt cả cuộc đời mình trong tay Người, như con chiên 
hiền lành đơn sơ trong lòng yêu thương của mục tử nhân lành.  

Chúng ta là đoàn chiên của Người chăn nuôi. Ấy thế 
mà, khi đau bệnh, có người nghĩ ngay đến chuyện có tiền để 
chữa bệnh. Khi vào bệnh viện, nghĩ ngay đến chuyện quen biết 
bác sĩ để gửi gắm, nhờ vả. Khi bị cảnh sát giao thông thổi còi 
vì vi phạm luật giao thông, nghĩ ngay đến cuộc điện thoại cho 
ai đó để can thiệp. Lúc thiếu thốn, nợ nần, thất bại, đau khổ, 
nghĩ ngay đến giải pháp trần thế, hoặc vùi mình buông xuôi. 
Tại sao chúng ta không dám nghĩ ngay đến Chúa Giê-su, mục 
tử nhân lành của chúng ta mà kêu cầu Người. Có phải vì chúng 
ta chưa đủ Tin vào Người, nên chưa dám nhớ tới Người, nhờ 
Người trước khi nhớ tới ông bác sĩ, nhờ ông bác sĩ! Sao không 
thể thân thưa rằng: “Lạy Chúa Giê-su, con tin Chúa cứu con, 
nhờ tay của bác sĩ, của những người có lòng tốt” 

Hãy tin tưởng mà đón nhận lòng thương xót của Người, 
mà kêu cầu người, và cũng hãy học nơi Người tính mục tử tốt 
lành để có thể yêu thương chăm sóc cho những người thuộc về 
mình, trong gia đình, trong cộng đoàn, và mọi người.  

Lạy Chúa, xin cho các gia đình biết kêu cầu Chúa Giê-
su mục tử trước tiên, và tin rằng, Chúa Giê-su mục tử đang 
hiện thân nơi những con người có lòng thương xót. Amen. 
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26/4 THỨ HAI TUẦN 4 PS  
Cv 11,1-18; Ga 10,11-18. 
CON NGƯỜI MỚI PHẢI LỚN LÊN, TRƯỞNG THÀNH 

“Ta là cửa chuồng chiên”. 
Chúa Giê-su nói: “Ta là cửa chuồng chiên. Ai qua Ta 

mà vào, thì sẽ được cứu rỗi” 
Chuồng chiên mà Chúa Giê-su nói đến trong Tin Mừng 

hôm nay là Giáo Hội của Người, và cũng là Nước Thiên Chúa 
tại trần gian, Nước Thiên Chúa trong cõi sống đời đời. 

Quả thực, chúng ta đã được gia nhập vào đoàn chiên 
Giáo Hội qua Bí Tích Rửa Tội, nghĩa là, được tẩy xóa tội lỗi 
và nên con người mới, nghĩa tử của Thiên Chúa, nhờ máu cứu 
độ của Chúa Giê-su Ki-tô. Và cũng chính trong Giáo Hội của 
Người, chúng ta được mời gọi sống thánh trong Nước Thiên 
Chúa tại trần gian, để xứng đáng được Chúa Giê-su đưa vào 
cõi sống muôn đời trong Nước Thiên Chúa hằng sống.  

Chúa Giê-su mục tử nhân lành, đã lo sẵn và đầy đủ 
lương thực thần linh, để nuôi dưỡng chúng ta lớn lên, sống 
khỏe và sống thánh đúng với khát khao của Chúa Cha. Lương 
thực thần linh ấy là Lời Người và Thánh Thể Người.  

Vậy muốn vào chuồng chiên vĩnh cửu là Nước Thiên 
Chúa, chúng ta phải đi qua Cửa chuồng chiên Chúa Giê-su là: 
lãnh nhận bí tích Rửa tội, lắng nghe và sống Lời Chúa Giê-su 
dạy, và rước lấy Thánh Thể Chúa Giê-su.  

Ước gì các gia đình luôn nhắc nhớ nhau quý chuộng ơn 
gọi Ki-tô hữu, không chỉ dừng lại ở việc lãnh nhận bí tích Rửa 
tội, mà còn phải “nuôi dưỡng con người mới” cho lớn lên khỏe 
mạnh và trưởng thành nhờ sống Lời Chúa dạy, nhờ sức sống 
Thánh Thể Chúa Ki-tô. Vì thế, việc lo cho con cái học biết 
Chúa, yêu Chúa, sống các nhân đức, sống với Chúa qua các bí 
tích, là bổn phận không thể thiếu sót được của các cha mẹ.  

Lạy Chúa, xin cho các gia đình yêu mến Chúa Giê-su, 
luôn sống mật thiết với Lời và Thánh Thể Người. Amen.  
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27/4 THỨ BA TUẦN 4 PS  
Cv 11,19-26; Ga 10,22-30.   

MÁI ẤM CỦA GIA ĐÌNH THIÊN CHÚA 
“Tôi và Cha Tôi là một”. 

Người Do Thái không tin Chúa Giê-su là Đấng Ki-tô, 
nghĩa là đấng được Thiên Chúa xức dầu và sai đến cứu họ. Vì 
thế, Chúa Giê-su nói: “Các ông không tin, vì các ông không 
thuộc về đàn chiên tôi”. Và Người quả quyết: “Chiên Tôi thì 
nghe tiếng Tôi, Tôi biết chúng và chúng theo Tôi. Tôi cho 
chúng được sống đời đời, chúng sẽ không bao giờ hư mất, và 
không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Tôi”.  

Lời Người quả quyết như Lời của Đấng có Uy Quyền, 
bởi vì chính Người đang thực hiện năng quyền của Chúa Cha 
trao ban, như Người đã nói; “Tôi và Cha Tôi là một”.  

Lời Chúa hôm nay củng cố cho chúng ta niềm tin vào 
sứ vụ mục tử tốt lành của Chúa Giê-su. Người muốn chúng ta 
hiểu rằng: Người đang là mục tử chăm sóc đoàn chiên, nhưng 
là mục tử mặc lấy trọn vẹn quyền năng và lòng thương xót của 
Cha, để quyết định cho phần rỗi của mỗi con người chúng ta.  

Chúng ta là đoàn chiên của Chúa Giê-su, thì cũng là 
đoàn chiên của Thiên Chúa Ba Ngôi hiệp nhất, quyền năng và 
thương xót. Hiểu được mầu nhiệm Ba Ngôi Hiệp Nhất, các gia 
đình hãy ngợi khen và tạ ơn Thiên Chúa Cha đã ban cho chúng 
ta Chúa Giê-su, Đấng cứu độ duy nhất; hãy ngợi khen và tạ ơn 
Chúa Thánh Thần đã soi đường dẫn lối chúng ta đến với Chúa 
Giê-su, nguồn cứu độ. Và hơn thế nữa, các gia đình hãy lo sao, 
sống sao cho xứng đáng là một giáo hội thu nhỏ, một chuồng 
chiên của Chúa Giê-su, một địa chỉ của Ba Ngôi Hiệp Nhất cư 
ngụ. Ôi, còn hạnh phúc nào bằng, khi mái nhà của các gia đình 
chúng ta trở nên mái ấm của gia đình Thiên Chúa.  

Lạy Chúa, xin cho các gia đình luôn tín thác vào Chúa 
Giê-su mục tử, và cả nhà được bình an hạnh phúc nhờ quyền 
năng và lòng xót thương của Ba Ngôi Thiên Chúa. Amen.  
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28/4 THỨ TƯ TUẦN 4 PS  
Cv 12,24-13,5a; Ga 12,44-50.      

MỞ CỬA RA CHO ÁNH SÁNG VÀO NHÀ 
“Ta là sự sáng đã đến thế gian”. 

Chúa Giê-su là ánh sáng của chân lý sự sống vĩnh cửu 
là chính Thiên Chúa, đã đến thế gian. Ánh sáng chí thánh chí 
thiện của Thiên Chúa soi chiếu vào lòng con người đang tối 
tăm vì những bất chính, bất thiện, ắt tử và ắt tử ngàn thu. 

Lời của Chúa Giê-su là Lời Tỏ Tình, lời yêu, lời cứu rỗi 
của Thiên Chúa Cha. Vì thế, Lời Chúa Giê-su soi dẫn chúng ta 
đi vào con đường mới, con đường dẫn đến “tình yêu, bình an, 
hạnh phúc và sự sống đích thực”, là “tình yêu, bình an, hạnh 
phúc và sự sống vĩnh cửu của Thiên Chúa hằng sống”.  

Hãy mở cửa ra cho ánh sáng vào nhà. Hãy mời Chúa 
Giê-su vào những góc khuất tối tăm của trái tim, để thấy trái 
tim mình chưa biết yêu người, chỉ biết yêu mình, trái tim mình 
chai đá, lạnh lùng, ích kỷ, trái tim mình chất đầy những cơn 
khát yêu hư hèn mê muội. Hãy mời Chúa Giê-su vào những 
góc khuất tối tăm của lòng trí mình, để thấy lòng trí mình mụ 
mị, kiêu căng, độc đoán, tham lam, gian tà, giả trá, ganh tỵ hơn 
thua. Hãy mời Chúa Giê-su vào những góc khuất tối tăm của 
con người mình, để thấy con người mình thật nhỏ bé mong 
manh mà lem lấm vô vàn vết nhăn của tội kiêu căng, tự phụ.   

Có nhiều gia đình lắng nghe và thực hành Lời Chúa dạy 
đã tìm lại được sự bình an, hạnh phúc, và niềm vui sống giữa 
những đau khổ thách đố đời thường. Lời Chúa đã thức tỉnh 
tâm hồn nhiều tội nhân và dẫn đưa họ đến cuộc sống của thánh 
nhân ngời sáng các nhân đức. Ước gì các gia đình hãy đem lời 
Chúa vào điện thoại của mình, vào nhà mình, vào nơi làm 
việc, nơi ăn nơi ngủ của mình, và nhất là vào cõi lòng mình… 
và thành tâm chiêm ngắm, gẫm suy và sống như Lời Chúa dạy.  

Lạy Chúa, xin cho các gia đình chăm chỉ đọc, nghe và 
sống Lời Chúa dạy trong cuộc sống thường ngày. Amen.  
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29/4 THỨ NĂM TUẦN 4 PS  
Cv 13,13-25; Ga 13,16-20. 

ĐÓN NHẬN CHÚA KI-TÔ 
“Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy”.  

Ông Giu-đa chỉ vì tham lam chút của cải vật chất thế 
gian mà đành cắt đứt ân tình với Chúa Giê-su, đành đoạn nộp 
người cho những người bách hại, đành đoạn tự mình quyết 
định quay lưng đi ngược chiều với Chúa Giê-su. Có lẽ nào ông 
không cảm được lòng Chúa yêu thương? Nhưng bởi vì ông đã 
quá nặng lòng với vật chất, và xem tiền bạc và vật chất là cứu 
cánh của ông. Ông đã từ chối, đã xua đuổi Chúa Giê-su ra khỏi 
lòng trí ông, và như thế là ông cũng từ chối Thiên Chúa Cha 
giàu lòng xót thương và ơn cứu độ của Người. 

Chúa Giêsu dạy: “Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận 
Thầy, và ai đón nhận Thầy là đón nhận Ðấng đã sai Thầy”.  

Chúa Giê-su muốn chúng ta đón nhận Người, tin cậy 
mến Người, đón nhận Lời và Thánh Thể Người để có sức mà 
sống yêu như Người đã sống yêu, để được đón nhận Ba Ngôi 
Thiên Chúa hiệp nhất. Chúa còn muốn chúng ta đón nhận 
Người đang hiện thân nơi tha nhân, nơi những người bất hạnh, 
nghèo khổ, bi thương, nơi những người chúng ta gặp gỡ. Hãy 
đón nhận nhau hơn là đón nhận quà tặng cho nhau. Cần biết, 
cuộc gặp gỡ nào cũng bắt nguồn từ Chúa Thánh Thần và có 
tác động của Chúa Thánh Thần. Vì thế, chúng ta không được 
phép làm cho bất kỳ cuộc gặp gỡ nào xấu đi và để lại những ấn 
tượng không đẹp, nhưng phải nhìn ra sự hiện diện của Chúa 
Ki-tô nơi tha nhân, để khởi đầu lòng quý mến, xót thương. Các 
gia đình hãy thực hiện mười bốn mối thương người, vì nhìn 
nhận tha nhân là họa ảnh Chúa Ki-tô.  

Lạy Chúa Giê-su, xin cho các gia đình đón nhận Lời 
Người và Thánh Thể Người, để biết đón nhận nhau, và đón 
nhận mọi người với lòng xót thương trìu mến, để cuộc sống 
họ, nên lời ca tụng tạ ơn Chúa xót thương. Amen.  
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30/4 THỨ SÁU TUẦN 4 PS T. Pi-ô V, GH 
Cv 13,26-33; Ga 14,1-6. 

CHÚA GIÊ-SU GIẢI PHÓNG CHÚNG TA  
KHỎI SỰ CHẾT NGÀN THU 

“Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”. 
Có rất nhiều người mê nhạc Trịnh Công Sơn đến nỗi 

muốn xem ông như bậc thánh hiền, đi đâu, làm gì cũng lâm 
râm những ca từ của ông như câu thần chú, hay lời của thánh. 
Thực ra, lời ấy không những của người phàm, mà còn là lời 
dẫn chúng ta vào ngõ cụt. “Cát bụi” của ông vẫn mãi là cát 
bụi, chưa hề có tín hiệu cát bụi phục sinh. Cũng vậy, đọc kỹ ca 
từ bài hát “Một cõi đi về” của ông, có thể thấy nỗi thao thức 
của con người trên hành trình của một kiếp người. “đi đâu 
loanh quanh cho đời mỏi mệt… Đường chạy vòng quanh một 
vòng tiều tụy…” và cuối cùng, toàn bài, không thấy câu nào 
chỉ ra cho thấy là ông đã tìm được một lối về, một nơi về…nếu 
không nói là nơi về của ông cũng chỉ là cát bụi. 

Sự hiện diện của con người trên trần gian này vẫn là 
một huyền nhiệm. Cả những người vô thần cũng phải nhìn 
nhận rằng sự hiện diện của một con người trên trần gian là 
điều kỳ diệu, suy chẳng ra, nghĩ chẳng tới, và cuối cùng, vì vô 
thần, chẳng muốn tin vào Thiên Chúa,  nên nói: “thôi thì xem 
như là chuyện tự nhiên”. Nhưng, có ai sáng chế ra được một 
con người để có thể nói rằng con người ấy là tác phẩm của tôi. 
Vì thế, các tín hữu Chúa tin vững chắc rằng con người đến từ 
Thiên Chúa, con người được hình thành bởi ý định yêu thương 
của Thiên Chúa và sẽ phải trở về với Thiên Chúa.  

Ước gì không có tín hữu nào lại theo ông Trịnh Công 
Sơn để phải đi vào ngõ cụt, đi vào đoạn bí lối. Nhưng hãy theo 
Chúa Giê-su để có con đường trở về với Thiên Chúa sau một 
kiếp người, để sống với Thiên Chúa, sống trong sự sống vĩnh 
cửu, nơi mình đã phát xuất ra. Xin đừng lãi nhãi mãi những ca 
từ quyến rũ của Trịnh Công Sơn, nhưng hãy lắng nghe, học 
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thuộc và gẫm suy Lời Chúa Giê-su dạy, vì khi chúng ta chưa 
tìm được Chúa Giê-su thì vẫn mãi còn mất phương hướng.  

Chúa Giê-su nói; “Thầy là đường, là sự thật, và là sự 
sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”.  

Quả thực, Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa, từ Thiên 
Chúa mà đến trần gian, để dẫn con người trần gian về với 
Thiên Chúa. Người dùng Lời dạy của Người, để dẫn con người 
đi vào một cuộc sống mới, cuộc sống công chính, cuộc sống 
yêu thương, cuộc sống bình an và luôn có niềm hy vọng vì 
đích đến của con người đã rõ là Thiên Chúa và sự sống ngàn 
đời trong Thiên Chúa.  

Lời của Người là chân lý, là sự thật, không phải là lời 
lừa dối chúng ta để dẫn chúng ta đến một chỗ ảo tưởng. Lời 
của người giải phóng chúng ta khỏi những mê muội, mụ mị 
nơi lòng trí hạn hẹp, nhỏ bé của mình. Lời của Người là 
thượng trí, là thường chân, là chính đạo.  

Lời của Người là sự sống của chính Người, sự sống của 
Thiên Chúa. Vì thế, khi lắng nghe và tuân giữ, thực thi Lời 
Người, chúng ta được sống trong sự sống của Thiên Chúa, 
hôm nay trên trần gian này, và mai sau trong Thiên Chúa hằng 
sống. Lời Chúa Giê-su giải phóng chúng ta khỏi ràng buộc của 
tội lỗi bất chính. Lời Người giải phóng chúng ta khỏi sự chết 
ngàn thu. Lời của Người là sự sống vĩnh cửu.  

Con người kiêu căng mê muội mụ mị tự cho mình là 
con đường vật chất chóng vánh, là chân lý mê muội sai lầm, là 
sự sống ảo tưởng giả trá, đã vậy, còn đòi giải phóng kẻ khác, 
là con người tự gieo mình vào chỗ chết ngàn thu, vào hạt bụi 
ngàn thu, vào chỗ bất hạnh muôn đời.  

Lạy Chúa Giê-su là đường, là sự thật và là sự sống, xin 
cho các gia đình yêu mến Người trên hết mọi sự thế gian, đặt 
trọn niềm tin, niềm hy vọng vào Người, luôn lắng nghe và 
thực hành Lời Người dạy, luôn kết hiệp với Thánh Thể Người, 
và bẻ tấm bánh đời mình ra sẻ chia cho mọi người. Amen.  
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CHÚA YÊU Ả GIANG HỒ 
ả giang hồ 

 
Chúa thấy rõ con giang hồ tội lỗi 
Mãi hư thân trong cuồng vội phù hoa 
Chẳng thiết chi đến thân ngọc tuổi ngà 
Cứ mê đắm sa đà vào cõi chết 
 
Chúa biết rõ đời con rồi sẽ hết 
Về hư không nơi hủy diệt tàn vong 
Loài thọ sinh đẹp nhất cõi dương hồng 
Sẽ tan tác uổng công Người tạo tác 
 
Chúa thương con lao mình nơi lầm lạc 
Chọn trần gian gửi tín thác nghìn thu 
Mãi an nhiên cao ngạo bước phiêu du 
Dẫu cùng đích là suy đồi, héo úa 
 
Chúa tìm con trong vũng lầy đen đúa 
Gọi mời con về lại thủa thanh xuân 
Lời ủi an, to nhỏ đã bao lần 
Con hờ hững con bất cần Lời Chúa 
 
Chúa cứu con những ngày đời diêm dúa 
Bằng tấm thân trần trụi tủi hổ thay! 
Chúa cứu con thoát sự chết đọa đày 
Bằng sự chết của Ngài kinh hãi quá 
 
Chúa khát khao con thôi là khách lạ 
Đừng vô tình với Thập Giá thương đau 
Chúa ước ao con hiểu được nhiệm màu 
Ngày sống lại, Chúa tìm con lần nữa 
 
Chúa muốn con nay giang hồ với Chúa 
Đi cùng trời cuối biển báo tin vui 
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Ả giang hồ xưa đã chết thật rồi 
Chết tội lỗi, chết hư hèn, mất nết 
Chết con người cũ, cùng Người đã chết 
Để cùng Người, được sống lại an vui! 

 
HỠI HẠT BỤI 
 
Hỡi hạt bụi phàm bé nhỏ của tôi ơi 
Mừng vui lên bình minh đang ló dạng 
Kìa ánh quang phía huyệt mồ chiếu sáng 
Chúa Ki-tô đã sống lại hiển vinh 
 
Đến trần gian mang phận bụi hiến mình 
Con Thiên Chúa, Chiên tế sinh đền tội 
Nay sống lại hoàn thành ơn cứu rỗi 
Cho ai tin và kiên vững theo Người 
 
Hỡi hạt bụi phàm hư đốn của tôi ơi 
Vui tiếp bước trên con đường tự hủy 
Cho yêu thương xanh lên mầm chân lý 
Dẫu bụi phàm theo thánh ý tan bay 
 
Có thương đau trên đường thế gian này 
Có nhục nhã có đắng cay đòn vọt 
Có mão gai, đinh, đòng, lời chua xót 
Cùng với Người chết để được phục sinh 
 

Hỡi hạt bụi phàm bé nhỏ xinh xinh 
Ngươi đã thấm Máu Chiên ơn Cứu Chuộc 
Rày phúc vinh rày nên phần nên phước 
Tạ ơn Người, hãy tiếp bước Người đi 
 

Hãy hiên ngang, hãy anh dũng, kiên trì 
Phúc Phục Sinh sau hành trình Thánh Giá 
 

ả giang hồ 
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