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Xin chia sẻ với mọi người, món quà mà Chúa đã ban 

tặng cho tôi.  
Nguyện Lời Chúa thắp lên trong chúng ta ngọn lửa yêu 

nồng, để còn được sống những ngày bình yên hạnh phúc bên 
nhau trong cõi đời tạm này. 
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01/1 THỨ SÁU, LỄ ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA  
Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21 

ĐÓN NHẬN VÀ SINH RA HOÀNG TỬ BÌNH AN 
“Họ đã gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi... và tám ngày sau 
người ta gọi tên Người là Giêsu”. 

Lễ Mẹ Thiên Chúa khởi đầu một năm mới, như muốn 
nhắc nhớ mỗi chúng ta rằng: Mẹ Maria là khởi đầu cho một kỷ 
nguyên mới, kỷ nguyên của ơn Cứu Độ. 

Quả thực, nếu ngày ấy Bà Eva nguyên tổ loài người bất 
tuân Thiên Chúa vì kiêu căng muốn sánh bằng Thiên Chúa, đã 
sinh ra loài người trong tội, đã là bà tổ của một loài người sống 
trong ích kỷ, bất an, bất chính, bất hạnh và phải chết ngàn 
thu…Thì hôm nay, Mẹ Maria Mẹ khiêm nhường vâng phục tự 
hạ, là mẹ của Con Thiên Chúa, Đấng thiết lập một kỷ nguyên 
mới, của yêu thương quảng đại hy sinh, kỷ nguyên của công 
chính bình an hạnh phúc và nhất là kỷ nguyên của sự sống 
vĩnh cửu, thay cho sự chết ngàn thu. 

Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa, và là Nữ Vương Hòa 
Bình, vì đã sinh ra Con Thiên Chúa là Hoàng Tử Bình An của 
Triều Đại Thiên Chúa nơi cõi đất này. Từ nay, loài người được 
sống trong nền hòa bình viên mãn của Thiên Chúa.  

Lời Chúa mời gọi chúng ta, hãy noi gương thánh thiện 
của Mẹ Maria là khiêm nhượng đón nhận Con Thiên Chúa, 
chiêm ngắm, suy gẫm thánh ý và chu toàn, để được làm dưỡng 
tử của Thiên Chúa, nhờ Con lòng Mẹ sinh ra, là Đức Giê-su 
Ki-tô Chúa chúng ta; để được sống trong niềm vui an bình. 

Ước gì những gia đình trẻ hôm nay biết khiêm nhượng, 
hân hoan đón nhận Chúa Giê-su vào lòng, vào nhà mình, yêu 
mến Người, lắng nghe và thực hiện Lời Người dạy, để gia đình 
được yêu thương, êm ấm, bình an, hạnh phúc và thủy chung.  

Lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, vì Chúa đã chọn 
Mẹ Maria là Mẹ Con Thiên Chúa, và là Mẹ mới của chúng 
con. Xin cho chúng con luôn mến yêu, cậy trông Mẹ. Amen. 
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02/1 THỨ BẢY TRƯỚC LỄ HIỂN LINH          
1Ga2,22-28;Ga 1,19-28. T.Basiliô Cả và T. Grêgôriô 

TẤT CẢ CHO VINH DANH CHÚA 
“Có một Ðấng sẽ đến sau tôi, nhưng chính Ðấng đó đã có 
trước tôi” 

Dân Chúa mong đợi Đấng Cứu Thế, và khi Gioan xuất 
hiện, họ đã ngờ vực về vai trò và sứ mệnh của ông. Ông đã 
khiêm tốn tự xác nhận mình chỉ là tiếng kêu trong hoang địa, 
chỉ là người dọn đường cho Đấng Cứu Thế. “Có một Ðấng sẽ 
đến sau tôi, nhưng chính Ðấng đó đã có trước tôi, và tôi không 
đáng cởi dây dép cho Người”.  

Câu trả lời ấy cho thấy Gioan chân thực, khiêm tốn, 
hiểu mình và hiểu nhiệm vụ của mình trong kế hoạch của 
Thiên Chúa. Câu nói này luôn là bài học quý giá cho mỗi 
chúng ta: tất cả cho vinh danh Thiên Chúa.  

Đức khiêm nhường cần thiết biết bao cho sự thành công 
của mỗi chúng ta, trong đời sống gia đình, xã hội cũng như 
Giáo Hội. Bởi Đức Khiêm Nhường là vẻ đẹp thường hằng của 
Thiên Chúa. Ai sống khiêm nhường, ấy là người được Chúa 
yêu thương cho cộng tác với Người trong kế hoạch cứu rỗi 
chính mình, gia đình mình và cả nhân loại.  

Một trong những nguyên nhân chính gây nên thất bại 
trong đời sống các gia đình trẻ hôm nay, đó là cái tôi kiêu 
căng. Kiêu căng cậy sức mình, không cậy vào trợ giúp của 
Thiên Chúa. Kiêu căng không nhận ra khiếm khuyết của mình, 
mà chỉ dò xét khiếm khuyết của bạn đời. Người kiêu căng yêu 
cách ích kỷ, không thể quảng đại yêu ai. Người kiêu căng bảo 
vệ danh dự của mình mà không tôn trọng danh dự của chồng 
của vợ, và kể cả việc không tôn trọng danh dự của Chúa, 
không sống cho vinh danh Chúa.  

Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa ban cho các gia 
đình trẻ hôm nay, biết sống khiêm nhượng, thực sự yêu thương 
nhau, xây dựng hạnh phúc và làm sáng danh Chúa. Amen.    
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03/1 CHÚA NHẬT - LỄ HIỂN LINH.  
Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12 

CHÚA TỎ MÌNH RA CHO NGƯỜI KHIÊM NHƯỢNG 
“Chúng tôi từ phương Ðông đến thờ lạy Ðức Vua”. 

Ngày trước, Lễ Hiển Linh còn gọi là Lễ Ba Vua, nhắc 
đến việc ba vua từ phương đông đến triều bái Con Thiên Chúa 
Giáng Sinh, tỏ lòng thần phục một vị Vua trần gian đã xuất 
hiện, cùng với lễ vật triều cống quý giá. Ngày nay, Giáo Hội 
gọi là lễ Hiển Linh để nói đến việc Chúa Giê-su tỏ vương 
quyền của Người cho nhân loại. “Chúng tôi từ phương Ðông 
đến thờ lạy Ðức Vua”. 

Giá trị của ba vua hay ba đạo sĩ không phải ở chỗ họ là 
vua hay đạo sĩ, mà là nơi thái độ thành kính khiêm nhượng của 
họ đối với một hài nhi mới sinh mà họ tin là Vua của Nước 
Trời ở trần gian này. Chính vì lòng khiêm nhượng thiện tâm 
thành tín của họ mà Chúa Giê-su đã tỏ mình ra cho họ, để 
thâm tâm họ thấu hiểu điều huyền nhiệm của Thiên Chúa, và 
lòng họ hạnh phúc, bình an.  

Lời Chúa nhắc nhớ mỗi chúng ta về giá trị của mỗi con 
người, không hệ tại ở chức phận, danh vọng địa vị, hay của cải 
vật chất thế gian, mà hệ tại ở chỗ có lòng tin mến và tôn phục 
quyền uy của Thiên Chúa. Người có lòng khiêm nhượng tôn 
phục Thiên Chúa là người thiện tâm, và họ được Chúa tỏ thiên 
nhan và tình yêu của người cho họ, để họ được bình an. 

Trong xã hội hôm nay, nhiều người trẻ muốn xem vật 
chất là đích ngắm vì tôn vật chất lên ngôi thần tượng. Nhưng, 
người trẻ đã thất vọng khi ảo tưởng vật chất là hạnh phúc. Ước 
gì các gia đình trẻ hôm nay biết tìm đến với Chúa, dâng Chúa 
lễ vật là cuộc đời mình, gia đình mình, con cái mình, tín thác 
hoàn toàn vào Chúa để có được hạnh phúc thật, bình an thật.  

Lạy Chúa, ngoài Chúa ra, không nơi nào trên trần gian 
này là bình yên, hạnh phúc. Xin cho các gia đình trẻ tin cậy 
mến Chúa hết lòng, và bình an yêu nhau hạnh phúc. Amen. 
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04/1 THỨ HAI SAU LỄ HIỂN LINH 
1Ga 3,22-4,6; Mt 4,12-17.23-25 

HIỂN LINH CON THIÊN CHÚA LÀM NGƯỜI 
"Nước trời đã đến gần". 

Đấng Thiên Sai đã đến trần gian, tên loài người của 
Người là Giê-su. Chúng ta gọi người là “Chúa Giê-su” với xác 
tín rằng: Người là Thiên Chúa làm người có tên là Giê-su, 
Người vừa Thiên Chúa thật, vừa là người thật, đang ở với 
chúng ta, ở giữa chúng ta, để yêu thương cứu rỗi chúng ta. 

Người đến thiết lập Nước Thiên Chúa hay Nước Trời 
bình an hạnh phúc ngay giữa trần gian bất an bất hạnh này. Vì 
thế Người nói: “Nước Trời đã đến gần”: đã đến, đang rất gần. 
Hoặc Nước Trời đã gần đến: Có thể hiểu là: Nước trời đang ở 
rất gần chúng ta, và sẽ đến ngay với chúng ta khi chúng ta mở 
cửa tiếp đón Chúa Giê-su và Tin Mừng của Người. 

Nếu căn nhà tâm hồn của chúng ta đã từng mở cửa đón 
nhận những thứ phù phàm vật chất, những danh lợi dục hư đời, 
và chuốc lấy bất an bất hạnh, thì hôm nay hãy dọn tất những 
thứ ấy ra ngoài, để đón Chúa Giê-su và Tin Mừng của Người. 
Như thế mới là thể hiện lòng sám hối đích thực. Như thế mới 
có bình an đích thực. Như thế, cõi lòng chúng ta mới đích thực 
là cung điện của Thiên Chúa, của Nước Trời.  

Các Ki-tô hữu, cách riêng những người trẻ luôn có 
những ước mơ, những khát khao. Nhưng ước gì, chúng ta biết 
phân định khôn ngoan rạch ròi rằng: Chúa Giê-su và Tin 
Mừng của Người là địa chỉ khát khao số một, cần thiết nhất. 
Thực tế cho thấy, những gia đình trẻ nào yêu mến Chúa Giê-su 
và sống Lời Người dạy, là những gia đình có sức vượt qua 
những khó khăn và bảo đảm được tình yêu, hạnh phúc. Hãy 
nhận ra những giá trị ảo của vật chất phù phàm, và hãy xác tín 
chỉ có Chúa Giê-su và Lời Người là bình an hạnh phúc. 

Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con dọn sạch tâm hồn 
nhơ uế, để đón nhận và sống theo Lời Chúa dạy. Amen.  
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05/1 THỨ BA SAU LỄ HIỂN LINH 
1Ga 4,7-10; Mc 6,34-44 

HIỂN LINH LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG  
 “Hóa bánh ra nhiều” 

Tin Mừng về phép lạ bánh hóa ra nhiều trong tuần lễ 
Chúa Hiển Linh, muốn nói đến việc Thiên Chúa tỏ mình ra 
cho chúng ta biết: Người luôn bận tâm và lo lắng cho chúng ta 
có của ăn để sống phần xác, và nhất là có của ăn để sống phần 
hồn của chúng ta đời này và đời sau nữa. 

Thiên Chúa thấu hiểu các nhu cầu chính đáng của con 
người: cần có cái ăn để sống. Và quả thực Người đã ban cho 
trần gian này đủ cái ăn để sống. Không ai chết vì thiếu thức ăn. 
Chỉ có người chết vì thiếu tình thương và thiếu sự hy sinh sẻ 
chia của người khác. Rất nhiều người trong chúng ta đang 
tưởng mình thành công và thành công vĩ đại vì gia đình mình 
đang có của ăn của để, có cơ ngơi có tài sản, có thể thụ hưởng 
hợp pháp, hợp lý, kể cả việc thụ hưởng cách lãng phí cũng 
không ai được phép phàn nàn! Nhưng được mấy người nhận ra 
mình đang thất bại vì không biết sẻ chia cho người thất bại, 
không có cơm ăn áo mặc cho xứng với phẩm giá con người. 
Trong mắt Thiên Chúa thì người biết cho đi, biết sẻ chia sự 
sống cho người, mới là người có giá trị.  

Câu chuyện Tin Mừng cho thấy, nếu em bé kia không 
sẵn sàng cho đi năm chiếc bánh và hai con cá, thì sẽ không có 
phép lạ nào xảy ra. Chúa muốn chúng ta nối tiếp phép lạ bánh 
hóa ra nhiều bằng cách chân thành chia sự sống cho nhau, nhất 
là cho các gia đình trẻ đang phải vật lộn để kiếm sống qua 
ngày, để nuôi sống gia đình, và bảo đảm tình yêu, hạnh phúc. 

Chía sẻ tình thương và sự sống cho nhau là làm cho 
lòng thương xót của Thiên Chúa tiếp tục hiển linh trong cuộc 
sống này, và còn là tiêu chuẩn vào Nước Trời. “Vì xưa ta đói”.  

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết bác ái. sẻ chia cho 
nhau sự sống đời này, và cả sự sống đời sau nữa.  Amen. 
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06/1 THỨ TƯ SAU LỄ HIỂN LINH 
1Ga 4,11-18; Mc 6,45-52 

HIỂN LINH UY QUYỀN CỦA THIÊN CHÚA  
“Họ thấy Người đi trên mặt biển”. 

Trên biển, thuyền của các môn đệ chao đảo. Chúa Giê-
su đi trên mặt biển mà đến với họ, và nói: “Hãy yên tâm! Có 
thầy đây, đừng sợ!”. Biển yên, sóng lặng. 

Có Thầy đây, đừng sợ. Uy quyền vĩ đại của Thiên Chúa 
đang hiển linh nơi Chúa Giê-su. Lời Chúa muốn nhắc nhớ 
chúng ta hãy đặt niềm tin vững vàng vào Chúa Giê-su. đấng có 
quyền khiến phong ba bảo táp cuộc đời phải ngưng ngay cho 
sóng yên biển lặng, đấng duy nhất có quyền mang lại bình an 
cho cuộc sống con người chúng ta.  

Có những cơn sóng dữ trong cuộc sống gia đình hôm 
nay: cơn sóng dữ mang tên “nhu cầu vật chất gồm cơm áo gạo 
tiền, đua đòi mua sắm, trang sức, phương tiện, cơn sóng dữ 
mang tên “tiêu khiển, giải trí, du lịch, hưởng thụ bằng người 
hay hơn người”, cơn sóng dữ mang tên danh lợi dục. 

Thế mà, nhiều gia đình hôm này cần có cái “danh lợi 
dục” hơn là cần Lời Chúa. Mở mắt ra là đã nghĩ ngay việc làm 
sao có cái ăn, có cái tên, có sức khỏe, nghĩ ngay đến cái “danh, 
lợi, dục” rất trần gian, mà chẳng bận tâm hôm nay Lời Chúa 
dạy gì,  Chúa muốn chúng ta làm gì! Có phải tự chúng mình 
làm nên con sóng dữ, rồi lao vào con sóng dữ để lao đao, quỵ 
ngã? Còn có cả những cơn sóng ngầm của cách sống lừa dối 
nhau, làm những thước phim bình an hạnh phúc, mà thật lòng 
chẳng có chút yêu nhau!  

Thật vui mừng vì trong chúng ta, ngay nơi người trẻ, 
còn đang có nhiều gia đình đặt trọn niềm tin vào Chúa, nhờ 
Lời Chúa, nhờ tham dự thánh lễ và tiệc Thánh Thể, mà cuộc 
sống của họ thực sự bình an hạnh phúc trước những phong ba.  

Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con biết giữ Người ở 
lại trên thuyền đời, trong lòng, và trong nhà chúng con. Amen.  



 10 

07/1 THỨ NĂM SAU LỄ HIỂN LINH 
1Ga 4,19-5,4; Lc 4,14-22 

HIỂN LINH TÌNH YÊU, ƠN CỨU ĐỘ 
"Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh này". 

Điều mà dân Do Thái đã được nghe, được kể, được 
truyền tụng từ đời này sang đời kia về Đấng Thiên Sai, thì nay, 
họ đã tận mắt thấy. Người của cả ngàn ngàn năm trước, hẳn 
phải mù tịt về ngàn ngàn năm sau chứ, tại sao chuyện đã nói từ 
ngàn ngàn năm sau, mà ngàn ngàn ngàn năm sau lại có thể xảy 
ra y như vậy? Con người không thể có khả năng ngoại cảm 
huyền diệu như vậy! Nhưng đó là linh hứng của Chúa Thánh 
Thần trong kế hoạch xót thương và cứu rỗi nhân loại.  

Đúng là: Tình thương của Chúa từ muôn thuở đến 
muôn đời! Và cách biểu tỏ tình thương của Người luôn uyển 
chuyển huyền diệu trong mọi thời đại. “Thuở xưa nhiều lần 
nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua 
các ngôn sứ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã 
phán dạy chúng ta qua Thánh Tử.” (Dt 1,1-2). 

Tình thương của Chúa không chỉ là Lời phán, để 
con người nghe, mà cụ thể hôm nay là dáng vẻ, dung mạo, 
là cử chỉ, lời nói, là bước đi xuống chỗ thấp cùng, là bàn 
tay chạm xuống nỗi đau cuộc đời, để con người tận mắt 
thấy. Và hơn nữa, để con người cảm nếm được tình 
thương và cũng biết sẻ chia tình thương cho mọi người.  

Ước gì Lời Chúa Giê-su dạy cho chúng ta, cũng sẽ 
ứng nghiệm thành công việc thực hành cụ thể trong các 
gia đình. Các gia đinh có lòng thờ phượng kính mến Chúa, 
như Chúa dạy. Các gia đình vững lòng trông cậy Chúa 
như Chúa muốn. Các gia đình yêu nhau và hy sinh cho 
nhau như Chúa yêu…để gia đình được bình an hạnh phúc 
đời này, và sum họp đoàn viên vĩnh cửu trong Nước Chúa.  

Lạy Chúa Giê-su, xin cho các gia đình trẻ luôn sống 
yêu thương, hy sinh cho nhau như Lời Chúa dạy. Amen. 
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08/1 THỨ SÁU SAU LỄ HIỂN LINH 
1Ga 5,5-13; Lc 5,12-16 

HIỂN LINH ƠN KHOAN DUNG THA THỨ 
“Lập tức người ấy khỏi phong hủi”. 

Chúa Giê-su đến và mang ơn khoan dung tha thứ cho 
con người tội lỗi. Câu chuyện Tin Mừng kể việc Người chữa 
lành cho kẻ bị phung hủi phần xác, muốn nhắc nhớ chúng ta 
rằng: Tội lỗi của chúng ta làm cho tâm hồn còn ghê tởm hơn 
sự ghê tởm trên da thịt của ngưới bị bịnh phung hủi. Nhưng 
Chúa Giê-su sẽ chữa lành tâm hồn chúng ta bằng lòng khoan 
dung vô lượng, bằng lòng thứ tha vô biên.  

Phần xác, không ai tránh khỏi bệnh tật. Phần hồn không 
ai không bị sai lầm, không mắc thiếu sót, không vương tội lỗi. 
Hãy nhận ra sự hèn mọn yếu đuối và trí lòng luôn hướng hạ 
của mình. Đừng bao giờ nghĩ mình vô tội. Lòng kiêu ngạo tự 
cho mình là hoàn hảo, sẽ khiến mình luôn tìm cách tự ca ngợi, 
tự tung hê, tự bàu chữa, và nguy hiểm nhất là tự mình đưa 
mình vào chỗ mất cảm thức về tội. Hãy khiêm nhượng nhận 
mình luôn còn ẩn tàng lòng kiêu căng đáng ghê tởm và là mối 
tội đầu của bao tội lỗi khác. Nhưng đừng thất vọng, một hãy 
tin tưởng đến với Chúa Giê-su và xin Người chữa lành cho. 
Giá trị của một con người không ở chỗ chức vị, lụa là, gấm 
vóc, hay sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng giá trị ở 
chỗ tâm hồn tinh tuyền thanh khiết, không vương mùi tục lụy. 

Gia đình hãy giúp nhau nên hoàn thiện, nhờ kinh 
nguyện sáng tối. Buổi sáng dâng ngày, buổi tối xét mình, sám 
hối, xin Chúa thứ tha, và phó dâng cả nhà mình yên hàn trong 
tay Chúa. Những việc nhỏ ấy, nói lên lòng yêu lớn đối với 
Chúa, và đối với nhau. Tiếc là, các gia đình trẻ đang đánh mất 
những thói quen đạo đức của cha ông: xét mình, sám hối, sửa 
đổi bản thân và canh tân gia đình cho tình yêu luôn mới!  

Lạy Chúa, xin chữa lành tâm hồn tội lỗi của chúng con, 
để gia đình chúng con yêu Chúa và yêu nhau mãi. Amen.  
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09/1 THỨ BẢY SAU LỄ HIỂN LINH 
1Ga 5,14-21; Ga 3,22-30 

HIỂN LINH NIỀM VUI ĐÍCH THỰC VÀ VĨNH CỬU 
“Bạn hữu của tân lang vui mừng vì tiếng nói của tân lang”. 

Gioan Tiền Hô nhận biết sứ vụ của mình là dọn dường 
cho Đấng Cứu Thế và đã từng nói: Người đến sau tôi, nhưng 
có trước tôi, và cao trọng hơn tôi. Vì thế, khi có môn đệ của 
Gioan thuật lại với ông về việc mọi người đến với Chúa Giê-su 
và Người làm phép rửa cho họ, thì Gioan vui mừng nói: “Bạn 
hữu của tân lang vui mừng vì tiếng nói của tân lang. Người 
phải lớn lên còn tôi phải nhỏ lại”. 

Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy vui mừng vì Giáo Hội 
là Hiền Thê của Chúa Ki-tô. Mỗi gia đình là một Giáo Hội thu 
nhỏ, cũng là hiền thê của Chúa Ki-tô trong một mối tình hôn 
phối huyền nhiệm giữa Thiên Chúa và con người. “Bạn hữu 
của tân lang vui mừng vì tiếng nói của tân lang”.  Hãy hân 
hoan vui mừng vì Lời Chúa đang nói với mỗi người trong gia 
đình. Hãy thực hành Lời Chúa dạy với xác tín đó là chân lý 
bảo đảm cho tâm hồn mỗi người bình an, cho cả nhà mình 
được hạnh phúc hôm nay và vĩnh cửu. “Người phải lớn lên còn 
tôi phải nhỏ lại”. Tất cả thành viên gia đình đều quy hướng về 
Chúa Giê-su, là tâm điểm của nối kết, của hiệp nhất, yêu 
thương. Vợ chồng con cái yêu thương nhau, nhường nhịn 
nhau, tha thứ cho nhau, vì tất cả cùng yêu mến Thiên Chúa, 
trong Chúa Giê-su, cùng sống Lời Chúa dạy, cùng hưởng một 
nguồn sống Thánh Thể, cùng yêu thương, hy sinh hiến dâng 
cho nhau như Chúa Ki-tô đã yêu và dâng hiến.  

Quả thực, nơi nào có tình yêu Chúa Ki-tô, nơi ấy đã 
hiển linh niềm vui đích thực và vĩnh cửu.  

Lạy Chúa, xin cho các gia đình không còn bám víu vào 
vật chất và xem đó là nguyên lý hạnh phúc, nhưng luôn yêu 
mến Chúa Ki-tô và thực hành Lời Người dạy, để nơi mỗi gia 
đình sẽ hiển linh niềm vui đích thực và vĩnh cửu. Amen 
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10/1 CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA. 
Is 55,1-11; 1Ga 5,1-9; Mc 1,7-11  

KHIÊM NHƯỢNG, TỰ HỦY, TỰ HIẾN, VÌ YÊU 
“Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha”. 

Toàn cảnh Chúa Giê-su vô tội dìm mình xuống dòng 
sông Gio-dan, nơi thấp nhất của địa cầu, để chịu phép rửa… 
đang nói với chúng ta về lòng yêu thương vô cùng của Thiên 
Chúa khiêm nhường dành cho con người bất trung, kiêu ngạo.  

Chúa Giê-su, chính Người là Ngôi Chúa Con đã làm 
đẹp lòng Chúa Cha, được Chúa Cha yêu dấu. Người vâng phục 
Cha hoàn toàn, đúng như lời Chúa phán qua miệng tiên tri 
Isaia, rằng: “Này là tôi tớ Ta mà Ta nâng đỡ, là người Ta chọn, 
Ta hài lòng về người”. Người đã khiêm nhượng tự hủy. Mầu 
nhiệm tự hủy được Thánh Phao lô diễn tả: Đức Giêsu Kitô vốn 
dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị 
ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh 
quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như 
người trần thế” (Phil 2,6-8). Hơn nữa, Người vô tội đã hân 
hoan tự hiến mình làm lễ đền tội thay cho nhân loại tội lỗi.  

Cách yêu của Thiên Chúa khiêm nhượng, tự hủy, tự 
hiến, là bài học quý giá cho mỗi chúng ta, cho các gia đình. 
Không khiêm nhượng, không thể có tình yêu chân thật. Không 
tự hủy cái tôi của mỗi người, không thể có cuộc sống chung 
hoàn hảo. Không hy sinh tự hiến thì không thể minh chứng 
được tình yêu cho nhau. Ước gì các gia đình không chỉ luôn 
chiêm ngắm tình yêu của Thiên Chúa trong Chúa Giê-su, mà 
còn nguyện xin Người ban cho mỗi thành viên gia đình được 
ơn yêu theo cách yêu của Chúa: khiêm nhượng, tự hủy, tự hiến 
vì yêu. Và bấy giờ, Thiên Chúa sẽ vui mừng công bố: “Đây là 
các con Ta yêu dấu, các con rất đẹp lòng Ta”.  

Lạy Chúa, xin cho các gia đình chúng con biết quý 
chuộng đời sống hôn nhân và gia đình, để được hạnh phúc 
hôm nay và mai sau, nhờ sống yêu như Chúa đã yêu. Amen.  
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11/1 THỨ HAI TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN 
Hr 1,1-6; Mc 1,14-20.  

SÁM HỐI VÀ TIN VÀO TIN MỪNG 
“Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng”. 

Thánh Phao-lô dẫn giải: “Thuở xưa, nhiều lần và dưới 
nhiều hình thức, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua 
các tiên tri. Trong những ngày sau hết đây, Ngài đã phán dạy 
chúng ta qua Người Con ..”. Đúng vậy, Tin Mừng hôm nay nói 
đến việc Chúa Giê-su hoàn thành thời gian ẩn dật, và hôm nay 
Người công khai Loan Báo Tin Mừng. Người nói: “Thời giờ 
đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn 
sám hối và tin vào Tin Mừng”.  

Thời gian của bóng tối, của tội lỗi, của vô vọng vì tang 
tóc đã chấm dứt, bởi Nước Thiên Chúa của ánh sáng, của toàn 
thiện, của niềm hy vọng vì sự sống vĩnh cửu đã được thiết lập 
nơi Chúa Giê-su.  Vì thế, hãy “sám hối và tin vào Tin Mừng”. 

Sám hối không dừng lại ở việc nhận ra và xót xa vì tội 
lỗi của mình với Chúa và với tha nhân, mà còn phải Tin vào 
Chúa Ki-tô, sống Lời Người dạy, để biến đổi nên một con 
người mới, con người thiện hảo đối với Chúa và với mọi 
người. Việc “sám hối và tin vào Tin Mừng” luôn đi đôi với 
nhau và là nguyên lý vững chắc của Ki-tô hữu.  

Chuyện trần gian, nếu chỉ đau buồn vì sự thất bại thì 
con người không thể có sự thành công. Cũng thế, chuyện của 
đời sống tâm linh, không thấy mình thất bại là hiểm nguy cùng 
cực; thấy mình thất bại mà không sám hối đau buồn, là liều 
lĩnh tự diệt; thấy thất bại, có sám hối mà không có hướng khắc 
phục là dậm chân tại chỗ. Phải chọn Chúa Giê-su và sống theo 
Tin Mừng của người, mới có thể nên thiện hảo và bình an. 

Lạy Chúa, xin cho các gia đình nhờ tình yêu và Lời 
Chúa Giê-su mà khắc phục những khó khăn, khắc phục những 
lỗi lầm, rạn nứt để mái nhà luôn là mái ấm, gia đình là Giáo 
Hội Thánh Thiện và là Nước Thiên Chúa ở trần gian. Amen.  
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12/1 THỨ BA TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN 
Hr 2,5-12; Mc 1,21-28 

QUYỀN LỰC CỦA TÌNH YÊU 
“Ngài giảng dạy người ta như Ðấng có uy quyền”. 

Chúa Giê-su giảng dạy cho mọi người về Thiên Chúa, 
về tình yêu của Thiên Chúa về nỗi khát khao của Thiên Chúa 
là mọi người được vui sống bình an hạnh phúc. Thực hiện nỗi 
khát khao ấy, người dùng uy quyền của Thiên Chúa mà chữa 
lành mọi bệnh tật, tiêu diệt thần ô uế. Ma quỷ cũng phải tuyên 
nhận uy quyền của Thiên Chúa trong Chúa Giê-su Ki-tô.  

Chúng ta tuyên xưng Thiên Chúa là Cha quyền năng và 
giàu lòng thương xót. Quyền năng và thương xót luôn đi đôi 
với nhau, không thể tách rời, để chúng ta có thể xác tín rằng: 
Thiên Chúa dùng quyền năng của Người để thực hiện lòng từ 
bi, xót thương, làm cho chúng ta sống, chứ không dùng quyền 
năng để trừng phạt, báo thù, hay làm cho chúng ta phải chết.  

Quả thực, chỉ khi yêu người, con người mới có sức 
mạnh vạn năng để làm việc, để sống cho người. Nếu không 
yêu người, con người không có sáng kiến, không có sức mạnh, 
chẳng có bền bỉ kiên trì làm việc gì mang lại ích lợi cho ai. 
Tình yêu lớn lao, quyền năng vĩ đại. Đó chính là cách của 
Thiên Chúa đang tỏ bày nơi Chúa Giê-su. 

Thánh Augustino nói: “Hãy yêu đi, rồi làm gì thì làm”. 
Thiết tưởng, thánh nhân đã cảm nghiệm được cách sống của 
Thiên Chúa, và muốn chúng ta hãy sống theo cách của Thiên 
Chúa, ngay trong đời sống của chúng ta, nhất là trong cuộc 
sống gia đình. Đừng dùng quyền lực của gia trưởng. Cũng 
đừng sử dụng quyền lực của sắc đẹp hay tiền của. Nhưng hãy 
dùng quyền lực của tình yêu, quyền lực của lòng khoan dung 
tha thứ, quyền lực của sư tự hủy tự hiến vì yêu, mà xây dựng 
gia đình thành một cộng đồng cơ bản thánh thiện.  

Lạy Chúa, xin cho các gia đình yêu nhau như Chúa đã 
yêu, và tất cả cử chỉ, lời nói, việc làm cũng chỉ vì yêu. Amen.  
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13/1 THỨ TƯ TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN 
Hr 2,14-18; Mc 1,29-39 

MỘT NGÀY SỐNG Ý NGHĨA 
“Ngài chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác 

nhau”. 
Tin Mừng ghi lại một ngày sống và làm việc của Chúa 

Giê-su: hết giảng trong hội đường, lại đi thăm viếng, giúp đỡ, 
chữa bệnh, trừ quỷ… tất cả vì yêu thương và khao khát cho 
con người có cuộc sống an vui, hạnh phúc.  

Một ngày sống của Chúa Giê-su gợi hứng cho tất cả 
chúng ta về một ngày sống ý nghĩa. Có những người làm cha 
mẹ đã khởi đầu một ngày sống tất bật từ rất sớm. Ba bốn giờ 
sáng đã thức dậy với lời nguyện dâng ngày, dâng công ăn việc 
làm, dâng vợ chồng con cái cho Chúa, và chuẩn bị đi cày. Có 
người cày trên ruộng lúa, có người cày trên công sở, có người 
cày ở chợ, có người cày ở nương rẫy, ở trường học, ở bệnh 
viện… Nơi nào cũng có những cố gắng, những hy sinh, những 
giọt mồ hôi, những nước mắt nhỏ xuống, để cho hạt giống tình 
yêu nẩy mầm, rồi thành cây lúa vươn lên trổ sinh ngàn bông 
hạt bình an hạnh phúc cho gia đình nhỏ bé của mình. Thật 
đáng quý một ngày tất bật vì yêu chồng, yêu vợ, yêu con, yêu 
cuộc sống này! Một ngày ý nghĩa! Một ngày đáng sống! 

Nhưng cũng thật đáng tiếc và đáng thương cho một số 
người đáng ra phải làm việc vì yêu thương gia đình, thì ngược 
lại, ăn không ngồi rồi, chẳng nhiệt tình với công việc, lại còn 
lông nhông, ăn chơi phung phí, tiêu xài cẩu thả, số đề, cá độ, 
bài bạc, rượu chè, chưng diện, đua đòi, ngồi lê, hóng chuyện 
hết ngày này qua ngày khác… Một ngày sống không ý nghĩa.  

Lời Chúa muốn mời gọi các gia đình hãy noi gương 
Chúa Giê-su, ra công gắng sức mà làm việc vì yêu vợ chồng 
con cái, và nhất là, vì tạ ơn hồng ân thời gian Chúa ban. 

Lạy Chúa, xin cho các gia đình luôn biết tận tụy hy sinh 
làm việc nuôi nhau và kiến tạo an bình hạnh phúc. Amen. 
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14/1 THỨ NĂM TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN 
Hr 3,7-14; Mc 1,40-45 

KHI TÌNH YÊU NÊN VĨ ĐẠI 
“Bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch”. 

Vào thời Chúa Giê-su, người mắc bệnh phong hủi bị 
người đời xua đuổi tránh né, hắt hủi… làm cho họ đã đau khổ 
vì bệnh lại còn đau khổ thêm vì lẻ loi, cô đơn, tủi hổ, bỏ rơi…  

Người bệnh phong hủi trong Tin Mừng hôm nay, nhận 
ra Chúa Giê-su không giống như những người Do Thái của họ. 
Anh tin tưởng Người sẽ không đuổi xua nhưng tiếp đón, nên 
đã mạnh dạn đến với Người và khiêm nhượng quỳ gối van xin: 
“Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch”. Ðộng lòng 
thương, Chúa Giêsu giơ tay đặt trên người ấy và nói: "Ta 
muốn, anh hãy khỏi bệnh”…. 

Trong khi người đời ghê tởm, nhìn cũng không dám 
chứ nói chi đến chuyện sờ đụng, thì tay Chúa Giê-su đã chạm 
đến những vết lở loét trên thân người phung hủi. Bàn tay uy 
quyền và thương xót của Người đã chữa lành cho người phung 
hủi, như phần thưởng xứng đáng dành cho lòng tin của anh! 

Đức yêu thương và lòng khoan dung độ lượng của 
chúng ta luôn là niềm hy vọng cho người đau khổ vì bệnh tật, 
tội lỗi trong gia đình chúng ta. Đừng bỏ rơi cha mẹ già yếu 
bệnh, khó tính, nhưng hãy chịu thương chịu khó tận tình chăm 
nom. Đừng vô tình vô tâm, lạnh lùng, đay nghiến với vợ, với 
chồng lúc bệnh tật, yếu đau, khi thất bại, lầm lỗi, nhưng hãy tỏ 
lòng khoan dung đại lượng thông cảm, thương xót, thứ tha… 

Lời Chúa mời gọi chúng ta chiêm ngắm và noi gương 
tình yêu Chúa Ki-tô dành cho người phung cùi, để chúng ta 
cũng thể hiện tình yêu ấy đối với người nhà và tha nhân. Chính 
lúc người thân trong nhà bệnh tật yếu đau, hay sai phạm, lầm 
lỗi, là lúc tình yêu của chúng ta nên vĩ đại.  

Lạy Chúa, xin cho các gia đình có lòng xót thương như 
Chúa Giê-su, để luôn khoan dung tha thứ cho nhau. Amen. 
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15/1 THỨ SÁU TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN 
4,1-5.11; Mc 2,1-12 

HÃY CÓ LÒNG XÓT THƯƠNG 
"Con Người có quyền tha tội dưới đất". 

Câu chuyện Tin Mừng nói đến lòng tin mãnh liệt của 
những người có lòng thương ra tay giúp đỡ người bại liệt. Họ 
giúp đỡ anh ta tận tình, không những khiêng anh ta đến với 
Chúa Giê-su, mà vì đông người, không gặp Chúa được, họ còn 
dỡ mái nhà để thòng anh ta xuống trước mặt Chúa Giê-su. 
Chúa Giê-su rất cảm động trước cách hành xử của họ vì  họ 
vừa có lòng thương xót, vừa có đức tin mạnh mẽ. Và nhân cơ 
hội này, Người tỏ cho mọi người biết Người có quyền phép để 
chữa lành bệnh và cũng có quyền tha tội nữa.  

Thời nay, vẫn còn có những căn bệnh trầm kha mà các 
bệnh viện đã bó tay, đã được Chúa chữa lành cách kỳ diệu nhờ 
đức tin, nhờ lời cầu nguyện bác ái của nhiều người. Và hơn thế 
nữa, còn có nhiều người sống trong tình trạng tội lỗi triền 
miên, nhưng nhờ lời cầu nguyện bác ái của nhiều người và sự 
tận tình giúp đỡ, họ đã trở lại với Chúa, để hưởng ơn tha tội.  

Đức bác ái của mỗi chúng ta, là sự cộng tác thiết thực 
với lòng xót thương của Chúa, để làm nên những phép lạ vĩ 
đại. Hãy bác ái, hãy quảng đại, hãy có lòng khoan dung tha thứ 
xót thương ngay trong gia đình mình. Điều đáng tiếc nhất là có 
những người ở ngoài đường thì họ rất hào phóng, còn trong 
gia đình thì lại luôn hẹp hòi một cử chỉ lịch sự, trân trọng, luôn 
tiếc một lời yêu, một nghĩa cử quảng đại, luôn thiếu thốn chút 
cảm thông khoan dung…Ngược lại, đôi khi còn hành xử với 
nhau cách quá tồi tệ. Như thế thì, thử hỏi, làm sao gia đình 
được bình an hạnh phúc.  

Lạy Chúa, xin cho các gia đình có lòng thương xót, cảm 
thông, giúp đỡ nhau hoàn thiện cuộc sống. Xin giúp chúng con 
chạnh lòng, yêu thương, xuống tay, cùng với lời cầu nguyện 
bác ái, để Chúa ban phép lạ bình an cho gia đình. Amen. 
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16/1 THỨ BẢY TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN 
Hr 4,12-16; Mc 2,13-17 

CÁCH SỐNG CHUẨN MỰC CHO CHÚNG TA 
“Ta không đến để kêu gọi những người công chính, mà kêu 
gọi những người tội lỗi”. 

Chúa Giê-su kêu gọi người thu thuế tên là Lê-vi, và đến 
nhà người này dùng bữa. Thấy nhiều người thu thuế và tội lỗi 
cùng đồng bàn với Chúa Giêsu và các môn đệ của Người, 
những luật sĩ và biệt phái xem thường Chúa Giê-su. 

Chúa Giê-su cho biết: Người đến trần gian và sống 
giữa, sống với, sống vì, sống cho người trần gian. Sống giữa 
người trần gian, Người không từ khước tránh né không gian 
nào. Sống với người trần gian, Người không phân biệt đối xử, 
bỏ rơi hay tránh né một thành phần nào. Sống vì, Người sống 
vì người trần gian là đối tượng, là mục đích của người đến. 
Sống cho, Người sống cho người trần gian nhờ sự sống của 
Người mà được sống, được vui, được cậy, bình an hạnh phúc 
hôm nay và mai sau trong Nước của Thiên Chúa.  

Đó là cách sống của Chúa Giê-su. Và đó cũng là chuẩn 
mực cách sống của mỗi chúng ta. Nếu tình yêu, lòng thương 
xót của Thiên Chúa hình thành cách sống này nơi Chúa Giê-
su, thì cũng chỉ có tình yêu, lòng thương xót của Thiên Chúa 
mới có thể hình thành cách sống chuẩn mực ấy nơi chúng ta.  

Phàm ai trong chúng ta là thánh nhân, là người hoàn 
hảo. Vậy, khi không chấp nhận cuộc sống chung, không chấp 
nhận người khác, ấy là lúc chúng ta tự phong mình là thánh, tự 
cho mình là hoàn hảo, và xem người chung sống với mình là 
xấu xa, kém cõi, tội lỗi. Có người đã nhận ra nguyên nhân 
chính gây nên chuyện đổ vỡ nơi các gia đình, trước tiên là 
thiếu lòng khiêm nhượng. Không khiêm nhượng, không thể có 
tình yêu. Kiêu căng là thủ phạm mọi sự dữ.  

Lạy Chúa, xin giúp các gia đình khiêm nhượng đón 
nhận nhau, yêu nhau, hy sinh và tha thứ cho nhau. A men. 
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17/1 CHÚA NHẬT 2 MÙA THƯỜNG NIÊN. 
1Sm 3,3b-10.19; 1Cr 6,13c-15a.17-20; Ga 1,35-42.  

SỐNG VỚI CHÚA, YÊU VỚI CHÚA 
“Họ xem chỗ Người ở, và ở lại với Người”. 

Gioan giới thiệu Chúa Giê-su cho mọi người: “Đây là 
Chiên Thiên Chúa”. Lời giới thiệu chất chứa cả một huyền 
nhiệm tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Bởi, khi 
dùng từ Con Chiên, Gioan được ơn mạc khải để nhắc lại 
chuyện Con chiên ở đất nước Do Thái, từ Cựu Ước đến lúc 
này, vẫn luôn là con vật hiền lành, thường được dùng làm lễ 
tế, để tế lễ cho thần linh, cho Thiên Chúa. Vậy, Con Chiên của 
Thiên Chúa là Con Thiên Chúa được sai đến để làm lễ tế cho 
Thiên Chúa, lễ tế đền tội thay cho nhân loài.  

Bấy giờ, những người nghe lời giới thiệu ấy, hẳn là 
chưa ai thấu hiểu về Lễ Tế Cứu Chuộc của Chúa Giê-su, 
nhưng Thần khí của Thiên Chúa đã thúc giục họ theo Người, 
và hân hoan “đến xem nơi Người ở và ở lại với Người”.  

Mỗi chúng ta cũng thế, tin vào Chúa Ki-tô, tin Người là 
Đấng Cứu Độ duy nhất của chúng ta, là nhờ hồng ân của Chúa 
Thánh Thần, chứ không do bởi tài năng hay học thức. Xin 
đừng ai tự phụ mình có tài nói về Chúa, hay mình có hiểu biết, 
có vốn học về Thiên Chúa. Nhưng, ước gì, hãy đến với Chúa, 
sống với Chúa, ở lại trong Chúa, nói với Chúa, học với Chúa, 
yêu với Chúa, kết hiệp hoàn toàn với Chúa Giê-su…mới thỏa 
lòng khát khao của Người. Nên nhớ điều này là: ma quỷ cũng 
có hiểu biết về Thiên Chúa và có tài nói về Thiên Chúa, nhưng 
không sống với Chúa. Ma quỷ biết để mà chống, chứ không 
phải biết để mà tuân phục, kính thờ. Còn chúng ta, nhận biết 
Chúa để sống cách sống và yêu cách yêu của Chúa: sống cho 
người mình yêu, hiến thân vì người mình yêu.  

Lạy Chúa, xin cho các gia đình sống Lời Chúa dạy, nói 
lời Chúa nói, yêu cách Chúa yêu, xót thương tha thứ với Chúa, 
để gia đình là nơi Chúa ngự, nơi bình an, hạnh phúc. Amen.  
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18/1 THỨ HAI TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN. Tuần lễ cầu cho 
sự hiệp nhất các Kitô hữu. Hr 5,1-10; Mc 2,18-22 

TIN MỪNG VÀ TIN BUỒN 
“Tân lang còn ở với họ”. 

Tin Mừng của Chúa Giê-su phải được thể hiện bằng 
cuộc sống tưng bừng, vui mừng, hy vọng, tươi sáng, chan chứa 
tình thương, bình an, hạnh phúc. Vì thế, người sống Tin Mừng 
không thể là người ủ dột, buồn bã, chán nản thất vọng, sa sầm, 
đầy những ghét ghen hận thù, bất an, bất hạnh. Không sống 
Tin Mừng thì không thể loan báo Tin Mừng. Bởi, không phải 
loan báo Tin Mừng bằng lời nói suông, bằng thuyết giảng, 
bằng sách vở, mà phải bằng chính đời sống Tin Mừng.  

Rượu mới không thể đựng trong bầu da cũ. Tin Mừng 
không thể có nơi những con người chuyên gieo tin buồn, 
chuyên gieo sầu oán, chuyên gieo chia rẻ, bất an, bất hạnh.. 

Gia đình các Ki-tô hữu, phải là gia đình chuẩn mực về 
đức công chính, về đời sống yêu thương an bình hạnh phúc. 
Bao lâu các gia đình còn sống trong bất an bất hạnh, thì bấy 
lâu gia đình ấy chưa sống Tin Mừng, chưa thực sống cái 
nguồn đạo yêu thương của Thiên Chúa, và còn cho thấy có 
nguy cơ đổ vỡ, tan tác…Hãy mời Chúa Giê-su và Tin Mừng 
của Người đến cư ngụ trong lòng mình, trong nhà mình, để 
chính Tin Mừng của Người là kim chỉ nam cho mỗi gia đình, 
là ánh sáng soi dẫn gia đình, là niềm vui hạnh phúc cho gia 
đình giữa bao cảnh đời đau thương bi đát. Một gia đình không 
sống Tin Mừng thì luôn bất hòa, bất an, bất hạnh, và đó là một 
tin buồn rất đáng buồn cho tất cả mọi người. Một gia đình 
công giáo sống chan hòa yêu thương theo tinh thần của Tin 
Mừng, sẽ là lời chứng hùng hồn về Thiên Chúa, về tình yêu 
của Thiên Chúa, và còn là lời mời gọi đáng trân trọng dành 
cho những gia đình chưa nhận biết tình Chúa yêu.   

Lạy Chúa, xin cho các gia đình sống Lời Chúa dạy, để 
cuộc sống Tin Mừng là hạnh phúc và là lời chứng... Amen.  
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19/1 THỨ BA TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN 
Hr 6,10-20; Mc 2,23-28 

NGÀY ĐỂ YÊU THƯƠNG 
“Ngày Sabbat làm ra vì loài người, chứ không phải loài 
người vì ngày Sabbat”. 

Luật Do Thái, ngày Sa bát, dành riêng cho việc thờ 
phượng Thiên Chúa. Tuy nhiên, những luật sĩ, biệt phái quá 
nặng về cách giữ luật hình thức, mà không quan tâm đến điều 
cốt lõi là không chỉ thờ phượng kính mến Chúa, mà còn phải 
biết cảm thông, thấu hiểu, thương xót người. 

Bứt một vài bông lúa mì ăn cho vui miệng hay cho đỡ 
đói mà bị kết tội vi phạm luật. Người biệt phái thích vậy, thích 
tìm những sơ hở, sai sót nhỏ nhặt mà bắt bẻ, mà kết án người 
khác, nhất là nơi Chúa Giê-su và các môn đệ Người. 

Tính xấu ấy bắt nguồn từ lòng kiêu căng, tự cho mình là 
hiểu biết, là hoàn hảo, và xem thường người khác. Chúa Giê-
su nói ngày lễ nghỉ được lập ra vì loài người, nghĩa là, để con 
người làm việc thờ phượng Chúa và sống bác ái với nhau. 

Lời Chúa đang nhắc nhớ các gia đình chúng ta rằng: 
đừng tự cho mình là hoàn hảo rồi xem thường vợ chồng con 
cái, đừng bới lông tìm vết của nhau để làm giảm uy tín của 
người nhà đối với người nhà, đừng nhân danh một sự tốt lành 
mà đay nghiến nhau, đừng sống đạo cách hình thức, cách làm 
phim hay tự đánh bóng mình…Hãy sống chân thành, yêu 
thương cảm thông, thấu hiểu, khoan dung, tha thứ. Không có 
gì đau khổ cho bằng bị người nhà xem thường, nghi ngờ, kết 
tội oan sai, hoặc bị chấp nhất chuyện kim chỉ, nhỏ mọn. 

Lời Chúa còn mời gọi chúng ta hãy dùng ngày Chúa 
Nhật để nên thánh nhờ việc nghe Lời Chúa, tham dự thánh lễ 
và làm các việc bác ái. Đừng dùng ngày Chúa Nhật chỉ vào 
việc nghỉ ngơi, ăn chơi, vô độ, phung phí, lại thêm tội lỗi… 

Lạy Chúa, xin canh tân gia đình chúng con bằng đức 
khiêm nhường, yêu thương và hy sinh giúp nhau. Amen 
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20/1 THỨ TƯ TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN 
Hr 7,1-3.15-17; Mc 3,1-6 T. Fabianô và Sêbastianô 

NGÀY LÀM SỐNG LẠI NIỀM TIN VÀ HẠNH PHÚC 
“Trong ngày Sabbat được cứu sống hay là giết chết?” 

Tin Mừng hôm nay, thánh Mar-cô lại kể tiếp câu 
chuyện về ngày Sa-bat. Chúa Giê-su chữa lành người bị bại 
tay trong ngày Sa-bát và bị nhóm biệt phái cho là phạm luật.  

Lời Chúa Giê-su hỏi nhóm người biệt phái, cũng là lời 
chất vấn mỗi chúng ta: “Trong ngày Sa-bat được làm sự lành 
hay sự dữ? Ðược cứu sống hay là giết chết?”. 

Chúng ta hãy vui mừng nhìn thấy một thực tế đáng trân 
trọng này là: hiện nay có nhiều gia đình công giáo đã sử dung 
thời gian ngày Chúa Nhật đúng ý Thiên Chúa: Việc tâm linh, 
cả nhà cùng nhau đi tham dự thánh lễ, nghe Lời Chúa; Việc 
bác ái: vợ, chồng thăm viếng người yếu đau bệnh tật, đồng 
thời còn có một chút quà sẻ chia cho người bất hạnh; Việc làm 
mới lại tình yêu hôn nhân gia đình: sau Thánh Lễ, vợ chồng 
con cái chở nhau đi ăn sáng, uống cà phê, rồi vợ đi chợ, làm 
một bữa cơm khá hơn ngày thường để cả nhà cũng thưởng 
thức. Bầu khí đạo đức và yêu thương đầm ấm của ngày Chúa 
Nhật làm cho gia đình có đủ sinh khí và niềm vui cho công 
việc vất vả cả tuần sắp đến.  

Nhưng, cũng thật đáng buồn, đáng tiếc vì có nhiều 
người sử dụng ngày Chúa Nhật vào những công việc vô bổ: vợ 
chồng hẹn nhau nhậu nhoẹt, say sưa, hát hò, nhảy múa, hay 
tìm tiêu khiển nơi những tương quan ngoài luồng bất chính; 
còn con cái thì tự do muốn chơi nhỡi đâu đó cũng chẳng màng. 
Vô tình, ngày Chúa Nhật để thờ phượng Chúa, đã trở thành 
thời gian phạm tội, tự đánh mất linh hồn, mất sức khỏe, mất 
phẩm cách, và nhất là mất cả hạnh phúc gia đình.  

Lạy Chúa, xin cho các gia đình biết dùng ngày Chúa 
Nhật để làm sống lạị và sống dồi dào lòng Tin Cậy Mến Chúa, 
làm mới tình yêu hôn nhân và hạnh phúc gia đình. Amen.  
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21/1 THỨ NĂM TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN 
Hr 7,25-8,6; Mc 3,7-12. Thánh Anê. 

TIN CHÚA QUYỀN NĂNG VÀ THƯƠNG XÓT 
“Các thần ô uế vừa thấy Người, liền sụp lạy và kêu lên rằng: 
“Ngài là Con Thiên Chúa”. 

Chúa Giê-su ra đi rao giảng Tin Mừng về Nước Thiên 
Chúa và làm những phép lạ nên nhiều người đã tìm đến 
Người. Những phép lạ đã được thực hiện do quyền năng, do 
lòng thương xót của Chúa và còn do đức tin của con người. 
Chỉ có Chúa biết rõ đức tin của mỗi người như thế nào, và 
Người đã tưởng thưởng đức tin ấy bằng một phép lạ. Mọi 
người thán phục uy quyền của Người, và thánh Marco cho biết 
cả ma quỷ cũng sụp lạy trước mặt Người mà kêu lên rằng 
“Ngài là Con Thiên Chúa”. Ma quỷ phải sụp lạy Chúa Giê-su, 
vì Người đã thực hiện mọi việc theo ý Chúa Cha, không do ý 
riêng Người. Người đã cất mình đi, để danh Cha được cả sáng! 

Lời Chúa muốn chúng ta tôn phục, tin tưởng tuyệt đối 
vào quyền năng và lòng thương xót của Thiên Chúa, trong 
Chúa Giê-su. Tin tuyệt đối đồng nghĩa với việc đặt cuộc đời 
mình trong bàn tay quyền năng và thương xót của Người. Chỉ 
có đức tin tuyệt đối mới có thể kéo ân sủng và phúc lành của 
Thiên Chúa xuống cho cuộc đời mình, cho gia đình mình.  

Đã có nhiều người trong chúng ta kêu rêu rằng tại sao 
chúng con đã van xin Chúa, mà Chúa chẳng đáp lời, chẳng 
làm một phép lạ đổi đời cho chúng con. Hãy tự xét lại lòng 
mình đã tin chưa, tin đủ chưa, tin tuyệt đối chưa, hay chỉ tin 
nửa vời, tin cầu may, tin trục lợi.  

Chúa Giê-su đang làm nhiều phép lạ trong các gia đình. 
Tiếc là, chúng ta không nhận ra, vì muốn Người thực hiện theo 
ý của chúng ta. Xin nhớ cho: Chúa đang ban cho ta nhiều ân 
sủng hơn chúng ta mong đợi, theo ý khôn ngoan của Người. 

Lạy Chúa, xin cho các gia đình vững tin Chúa quyền 
năng, xót thương, nhận ra hồng ân và luôn tạ ơn Chúa. Amen. 
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22/1 THỨ SÁU TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN 
Hr 8,6-13; Mc 3,13-19 T.Vinh Sơn, Phó tế TĐ 

TÔNG ĐỒ CỦA CHÚA TRONG GIA ĐÌNH 
“Người gọi những kẻ Người muốn gọi để họ ở cùng Người”. 

Tin Mừng cho biết Chúa Giê-su lên núi cầu nguyện, 
thỉnh ý Chúa Cha, rồi người kêu gọi và tuyển “chọn 12 vị để 
theo Người, và sai các ông đi giảng và ban cho các ông quyền 
trừ quỷ”. Mười hai vị ấy được gọi là Tông Đồ. Và từ mười hai 
con người đi khắp thế gian ấy, Tin Mừng của Nước Chúa đã 
tràn lan trên địa cầu, Giáo Hội Chúa Ki-tô phát triển vững 
mạnh và ơn cứu độ đến với hết thảy mọi người. 

Mỗi chúng ta cũng đã được Chúa Giê-su kêu gọi theo ý 
của Chúa Cha, để đến với Người, để theo Người, để nhờ máu 
của Chúa Giê-su Ki-tô, mà chúng ta được thanh tẩy, có đời 
sống mới, và trở nên tông đồ cho Nước Thiên Chúa. 

Ước gì mỗi người trẻ khi lập gia đình, đều ý thức rằng: 
mình được Chúa Giê-su kêu gọi và tuyển chọn, để làm tông đồ 
cho Người, để xây dựng Giáo Hội của Người ngay trong gia 
đình mình. Từ ý thức ấy, vợ chồng con cái trong nhà cùng cả 
gia đình, đại gia đình thân tộc, trở nên một giáo hội thu nhỏ 
cũng với ba đặc tính: -là cộng đoàn phụng vụ, cả nhà cùng tin 
cậy yêu mến thờ phượng Chúa; -là cộng đoàn hiệp nhất, cả nhà 
yêu thương hy sinh cho nhau; -và là cộng đoàn loan báo Tin 
Mừng, cả nhà cùng sống đạo đức, yêu thương an bình, hạnh 
phúc và trở nên lời chứng hùng hồn về Tin Mừng Nước Thiên 
Chúa cho các gia đình khác, cho mọi người.  

Ngày nay, nhiều người đã quên lãng ý nghĩa và sứ vụ 
tông đồ của mình trong gia đình, không giữ được gia đình bình 
yên, hạnh phúc. Ước gì, các gia đình trẻ sẽ chu toàn sứ vụ tông 
đồ trong gia đình, trong giáo hội thu nhỏ của mình, góp phần 
phục hồi sự thánh thiện của hôn nhân, và gia đình công giáo.  

Lạy Chúa, xin cho các gia đình trở nên cộng đoàn 
phụng vụ, hiệp nhất và loan Tin Mừng Nước Chúa. Amen.  
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23/1 THỨ BẢY TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN 
Hr 9,2-3.11-14; Mc 3,20-21 

NGƯỜI ĐÃ MẤT TRÍ VÌ YÊU 
“Những thân nhân của Người nói: Người đã mất trí”.  

Chúa Giê-su tận tâm tận lực lo việc rao giảng Nước 
Thiên Chúa, và tiếp đón mọi người,  xuống tay cứu giúp hết 
mọi người đau khổ bệnh tật, đến nổi, Người không có giờ ngơi 
nghỉ, ăn uống. Thân nhân của Người đã bắt người về và cho là 
Người đã mất trí.  

Đọc đoạn Tin Mừng ngắn này, có người đã thưa với 
Chúa: “Lạy Chúa, ước gì con được mất trí vì yêu, như Chúa đã 
mất trí vì yêu”. Quả thực, khi đã hết lòng yêu thương chồng, 
yêu thương vợ, yêu thương cha mẹ, con cái, chúng ta sẽ không 
còn nghĩ về mình, lo cho mình, giữ lại gì cho mình, nhưng hy 
sinh tất cả để người mình yêu thương được hạnh phúc.  

Hãy vui mừng tạ ơn Chúa, vì ông bà cha mẹ của chúng 
ta, đã theo cách sống yêu của Chúa Giê-su, mà để lại cho 
chúng ta tấm gương anh dũng của những người mất trí vì yêu 
gia đình, trung tín giữ lề luật Chúa, tận tụy hy sinh hết một đời 
cho vợ, cho chồng, cho con cái, tàn tạ vì yêu, chết đi vì yêu, 
cương quyết bảo vệ hôn nhân đơn hôn và vĩnh hôn, cương 
quyết bảo vệ truyền thống gia đình công giáo đạo đức thánh 
thiện, anh dũng giữ luật Chúa giữa những thách đố, khó khăn.  

Nghe nói tuổi trẻ thời nay ít có ai dại gì mà “mất trí vì 
yêu” theo cách yêu của Chúa Giê-su, bởi tình yêu vị kỷ, hẹp 
hòi, luôn muốn dành lại cho mình tất cả mà không dám hào 
phóng cho đi. Thật đáng tiếc! Chính vì suy nghĩ “không dại gì 
mất trí vì yêu”, nên thực trạng gia đình bất hạnh thời nay đáng 
báo động, và đang đánh mất nhiều giá trị tâm linh, nhân văn, 
truyền thống của hôn nhân và gia đình. 

Lạy Chúa, xin cho các gia đình hết lòng yêu nhau, anh 
dũng hy sinh tất cả cho nhau, để duy trì nét đẹp thánh thiện 
quý giá của hôn nhân và gia đình công giáo. Amen. 
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24/1 CHÚA NHẬT 3 MÙA THƯỜNG NIÊN. 
Gn 3,1-5.10; 1Cr 7,29-31; Mc 1,14-20. 

CHUẨN BỊ CHO NHAU MỘT MÙA SAU… 
“Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Phúc Âm”. 

Chúa Giê-su ra đi rao giảng Nước Thiên Chúa, và lời 
đầu tiên, Người nói: “Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã 
gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Phúc Âm”.  

Dẫu đã hơn hai ngàn năm, nhưng Lời này vẫn luôn 
mang tính thời sự của ngày hôm nay, của ngay lúc này, với 
từng người, và nhất là với từng gia đình. Bởi, chưa ai dám nói 
rằng tôi đã ý thức đủ về chuyện thời gian đã mãn, vì ai cũng 
còn ham sống trong thế giới vật chất này. Bởi, chưa ai dám nói 
rằng tôi đã sám hối đủ, vì ngày nào cũng là ngày tôi có thể 
phạm tội. Và nhất là, bởi chưa ai dám nói rằng tôi đã đủ tin 
vào Phúc âm, vì cách sống của tôi chưa bao giờ có thể thực 
hiện trọn vẹn Lời Chúa dạy. 

Với các vợ chồng, hãy sống như ngày mới cưới nhau, 
và cũng hãy sống như ngày cuối cùng, để trân quý ân sủng hôn 
phối, trân quý ngày sống có nhau, trân quý tình yêu đã cho 
nhau. Thời gian đang qua đi và không biết khi nào là viên 
mãn. Đừng để phải tiếc nuối vì đã không sống đẹp với nhau, 
đã không yêu nhau khi còn có nhau… 

Hóa ra, cuộc sống vợ chồng gia đình chính là chuẩn bị 
cho nhau một mùa sau trùng phùng hạnh phúc viên mãn trong 
Nước Chúa. Vì thế, các gia đình hãy nỗ lực xây dựng gia đình 
mình, mái nhà mình thành mái ấm yêu thương hạnh phúc, nhờ 
vào việc “sám hối và tin vào Phúc Âm”. Biết mình luôn là kẻ 
có tội, có lỗi, thì tiếc gì mà không xin lỗi Chúa, xin lỗi nhau?  
Danh lợi dục có đáng gì, có làm cho gia đình hạnh phúc đâu, 
mà phải cắm cúi buông mình theo nó rồi tan tác với nó?  Hãy 
ngộ ra: Lời Chúa luôn là kim chỉ nam cho hạnh phúc gia đình!  

Lạy Chúa, xin cho các gia đình luôn sám hối, và làm 
mới tình yêu, nhờ lắng nghe và sống Lời Chúa dạy. Amen.  
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25/1 T. PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI  
Lễ kính. Cv 22,3-16; Mc 16,15-18 

NGÃ NGỰA ĐỂ VÀO THINH LẶNG GẶP CHÚA 
"Các con hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian". 

Sách Tông Đồ Công Vụ chương 22, Phao-lô tự thuật: 
“Tôi là người Do-thái, sinh tại Tarsê xứ Cilicia, đã được nuôi 
nấng trong thành này, đã được đào tạo theo chân lý lề luật cha 
ông dưới chân ông Gamaliêl. Tôi nhiệt thành với lề luật cũng 
như hết thảy quý vị hôm nay. Tôi đã bắt bớ giết chóc đạo này, 
xiềng xích và bỏ tù cả đàn ông lẫn đàn bà. Như thầy thượng tế 
và toàn thể hội đồng kỳ lão đã làm chứng điều đó. Các ngài đã 
trao cho tôi chứng minh thư để tôi đến kiếm anh em ở Ðamas, 
bắt trói họ và điệu về Giêrusalem để trừng phạt. 

Xảy đến lúc đó khoảng trưa, tôi đang trên đường gần 
đến Ðamas, thình lình một luồng ánh sáng chan hoà từ trời 
chói rạng quanh tôi. Tôi ngã xuống đất và nghe tiếng phán bảo 
tôi: "Saolô, Saolô, sao ngươi bắt bớ Ta?" Tôi đáp: "Thưa Ngài, 
Ngài là ai?" Người trả lời: "Ta là Giêsu Nadarét mà ngươi 
đang bắt bớ". Và những người cùng ở đó với tôi lúc ấy, cũng 
thấy ánh sáng, nhưng không nghe tiếng Ðấng nói với tôi. Tôi 
hỏi: "Lạy Chúa, con phải làm gì?" Chúa liền nói với tôi: "Hãy 
chỗi dậy, vào thành Ðamas, ở đó sẽ nói cho ngươi tất cả những 
gì ngươi phải làm". Nhưng vì ánh sáng chói loà kia, tôi không 
còn thấy được, nên các bạn tôi cầm tay dẫn tôi vào thành 
Ðamas. Có một người kia tên là Anania, người đạo đức, sống 
theo Lề luật, và được mọi người Do-thái ở đó kính phục, đến 
tìm tôi và đứng gần tôi mà nói: "Hỡi anh Saolô, anh hãy nhìn!" 
Ngay lúc đó tôi nhìn thấy ông. 

Và ông nói: "Thiên Chúa cha ông chúng ta đã tiền định 
cho anh biết thánh ý Người, thấy Ðấng Công Chính và nghe 
tiếng Người nói. Vậy anh phải làm chứng cho Người trước 
mặt mọi người về điều anh đã thấy và đã nghe. Và bây giờ, 
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anh còn chần chừ gì nữa? Hãy chỗi dậy và cầu khẩn danh 
Người mà chịu thanh tẩy và gột rửa mình cho sạch tội lỗi".  

Giáo Hội thiết lập lễ mừng biến cố trở lại của Sao-lê, 
sau này là Phao-lô, để mời gọi chúng ta hiểu được lòng thương 
và quyền năng của Chúa, đối với chính người ra tay sát hại đạo 
Chúa. Bởi Chúa đọc được ý nghĩ, tâm tư của con người nhiệt 
thành nhưng lầm đường lạc lối này. Và Chúa muốn dừng lại sự 
nhiệt thành lầm lạc ấy bằng cú đánh ngã ngựa để Sao-lê đi vào 
cõi lặng, gặp gỡ Chúa. Và sau cuộc gặp gỡ biến đổi ấy, Chúa 
lại dùng sự nhiệt thành của Sao-lê cho công cuộc cứu rỗi của 
Chúa, cho công cuộc Loan Báo Tin Mừng. 

Quả thực, Thánh Phao-lô đã trở lại với Chúa Giê-su, 
Đấng mà ngài đã ra tay sát hại. Ngài đã trở lại với chân lý của 
Tin Mừng, mà trước đây không những là xa lạ, mà còn là sai 
lầm đối với Ngài. Ngài đã trở lại với Giáo Hội Chúa Giê-su, 
Giáo Hội mà ngài cho là ngược với đạo truyền thống của Do 
Thái. Và từ đó, ngài đã cộng tác đắc lực với Thánh Phê-rô, với 
các Tông đồ, hăng say loan báo Tin Mừng cho dân ngoại và 
xây dựng Giáo Hội Chúa Ki-tô bền vững.  

Không việc gì mà Thiên Chúa không làm được. Không 
ai có thể giơ chân mà đạp mũi nhọn. Biến cố trở lại của Thánh 
Phao-lô gửi đến cho các gia đình chúng ta một thông điệp quý 
giá, đó là: Chúa có thể đánh ngã cuộc đời chúng ta khi chúng 
ta lầm đường lạc lối. Mỗi thất bại trong đời là một lần Chúa 
đánh ngã chúng ta, mời chúng ta vào thinh lặng gặp gỡ Chúa, 
để Người làm mới lại cuộc đời chúng ta theo thánh ý thánh 
thiện tốt lành của Người là cho chúng ta nên hoàn hảo.  

Lạy Chúa, xin cho các gia đình nhận ra quyền năng và 
lòng thương xót của Chúa đang can thiệp vào đời sống, đang 
điều hành mọi ý nghĩa, hướng đi của các gia đình, để họ được 
phần lợi lớn lao là bình an, hạnh phúc đời này, và sống vĩnh 
cửu ở đời sau. Bấy giờ, các gia đình sẽ là một địa chỉ sống Tin 
Mừng làm chứng cho Nước Thiên Chúa. Amen.  
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25/1 THỨ HAI TUẦN 3 THƯỜNG NIÊN 
Dt 9, 15. 24-28; Mc 3, 22-30  

GIA ĐÌNH HIỆP NHẤT YÊU THƯƠNG TRONG CHÚA 
“Satan phải diệt vong”. 

Chúa Giê-su chữa lành cho người bị quỷ ám. Những 
luật sĩ không muốn tin vào quyền năng của Thiên Chúa trong 
Người, nên họ nói người dùng quyền phép của tướng quỷ mà 
trừ quỷ. Thực là một sự xúc phạm nặng nề của con người đối 
với Thiên Chúa. Đã không tin Người là Đấng Thiên Sai, là 
Con Thiên Chúa, còn xem người là loài quỷ, là tướng quỷ, thì 
thực là quá ngạo mạn, quá dễ ngươi!  

Nhân việc này, Chúa Giê-su cho họ biết Ngài dùng 
quyền của Thiên Chúa mà trừ quỷ, bởi chính Người là Con 
Thiên Chúa. Hơn nữa, nếu tướng quỷ mà trừ quỷ thì đúng là 
đã tới ngày quỷ Sa-tan kia tận số! Bởi, nơi nào có sự chia rẻ, 
nơi ấy ắt có tương tàn, có đổ vỡ, có tan tác. Nước của Thiên 
Chúa là nước yêu thương hiệp nhất. Còn sự chia rẻ bất nhất, 
bất hòa bất thuận, luôn là chủ trương của ma quỷ. Vì thế, nơi 
nào có bất hòa, bất nhất, nơi ấy đang chịu sự thống trị của ma 
quỷ. Và nơi nào có hiệp nhất, yêu thương, nơi ấy cho biết có 
sự hiện diện của Chúa Giê-su, của Thiên Chúa. Hay nói cách 
khác, chỉ có gia đình nào mời Chúa Giê-su ở lại, cùng nhau 
nghe Lời Người dạy, cùng nhau sống Lời Người dạy, mới có 
được và bảo đảm được sự thuận hòa, hiệp nhất yêu thương. 

Hãy mời Chúa Giê-su đến nhà để chữa căn bệnh quỷ 
ám cho mình, cho gia đình mình: quỷ danh vọng, quỷ tiền bạc, 
quỷ lạc thú dâm ô, quỷ kiêu căng ích kỷ, quỷ giận hờn ghen 
ghét, quỷ vô cảm, quỷ lười biếng…. Hãy xin, hãy mời, hãy giữ 
Chúa Giê-su ở lại trong nhà mình, để Tin Mừng của Người, 
bảo đảm cho gia đình hiệp nhất yêu thương, hạnh phúc.  

Lạy Chúa, xin chữa lành nơi gia đình chúng con những 
thứ bệnh do quỷ vật chất thế gian này đang ám hại. Xin cho 
các gia đình sốt sắng lắng nghe và sống Lời Chúa dạy. Amen.  
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26/1 THỨ BA TUẦN 3 THƯỜNG NIÊN 
2Tm 1,1-8 hoặc Tt 1,1-5; Mc 3,31-35 T.Timôthêô và Titô 

GIA ĐÌNH TRONG GIA ĐÌNH THIÊN CHÚA 
“Ai làm theo ý Thiên Chúa, thì người ấy là anh chị em và là 
mẹ Ta”. 

Mỗi chúng ta đều có một gia đình, có cha mẹ và anh chị 
em. Gia đình là một cộng đoàn cơ bản của xã hội và của cả 
cộng đồng nhân loại. Có người cho rằng đây là một hình thành 
tự nhiên trong trần gian này, nhưng với các Ki-tô hữu, thì đây 
là sự hình thành theo ý định và kế hoạch của Thiên Chúa. Bởi, 
ngay từ thuở tạo thiên lập đia, Thiên Chúa đã thiết lập thế giới 
nhân loại này trên nền tảng gia đình. Không là chuyện tự 
nhiên, nhưng trong ý muốn của Thiên Chúa, người nam và nữ 
luôn có sự cuốn hút nhau, tìm đến nhau và ước nguyện chung 
sống với nhau, nối tiếp công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa, 
làm nên một gia đình, theo mô hình của gia đình Ba Ngôi 
Thiên Chúa. Vì thế, Giáo Hội nhìn nhận gia đình là một cộng 
đoàn cơ bản của Giáo Hội, một giáo hội thu nhỏ, cũng với ba 
đặc tính là phụng vụ, hiệp nhất và loan báo Tin Mừng. 

Con Thiên Chúa giáng sinh làm người trong một gia 
đình là một xác minh giá trị của gia đình trong chương trình 
của Thiên Chúa, trong sự quan phòng kỳ diệu của Người. 

Lời Chúa hôm nay còn cho chúng ta biết gia đình của 
chúng ta có một vinh dự siêu việt, là được thông hiệp với gia 
đình của Thiên Chúa. “Ðây là mẹ Ta và anh em Ta. Vì ai làm 
theo ý Thiên Chúa, thì người ấy là anh chị em và là mẹ Ta”. 
Thánh ý của Thiên Chúa được tỏ bày nơi Tin Mừng. Vậy, ai 
nghe và thực hiện Lời Chúa Giê-su dạy, thì thuộc về gia đình 
Thiên Chúa, là người nhà của Thiên Chúa. Còn vinh dự nào 
hơn khi đang sống trong thân phận ắt tử này, lại được bảo đảm 
một chỗ vĩnh cửu trong Gia Đình của Thiên Chúa hằng sống!  

Lạy Chúa, xin giúp các gia đình nhận ra hồng ân, vinh 
dự Chúa ban, và luôn lắng nghe và sống Lời Chúa dạy. Amen. 
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27/1 THỨ TƯ TUẦN 3 THƯỜNG NIÊN 
Hr 10,11-18; Mc 4,1-20 

MỞ LÒNG ĐÓN NHẬN TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU 
"Người gieo hạt đi gieo hạt giống" 

Chúa Giê-su là hạt giống Nước Trời, được Thiên Chúa 
Cha gieo vào lòng đời, vào lòng người, để hạt giống ấy nảy 
mầm, lớn lên, sinh hoa trái bình an thiện hảo hạnh phúc cho 
con người, hôm nay ở đời và mai sau trong Nước Thiên Chúa.  

Ai mở lòng đón nhận Chúa Giê-su và Tin Mừng của 
Người, lắng nghe và thực hiện Lời Người dạy, thì người ấy 
như mảnh đất tốt, làm cho hạt giống sinh hoa trái tốt lành.  

Tiếc là, lòng người chai cứng vì kiêu căng, không cần 
đến Chúa Giê-su. Tiếc là lòng người không còn chỗ cho Lời 
Chúa, bởi đã quá chật chội vì chất chứa đầy những thứ rác rưởi 
phù vân, đầy những mê muội danh lợi dục ngắn ngày, có đó 
rồi mất đó! Tiếc là lòng người bất nhất, bất định! 

Lời Chúa mời gọi các gia đình hãy bỏ đi cái suy nghĩ 
tiền bạc là nhu cầu số một để bảo đảm hạnh phúc gia đình. 
Nhiều kinh nghiệm cuộc đời đã cho biết: không phải là như 
thế. Ở Việt Nam có một đại gia đã từng nói: “Tiền nhiều để 
làm gì”, hiểu ngầm thêm câu nữa rằng” Có giữ được hạnh 
phúc gia đình không?”. Bởi ông đã ngộ ra và nói câu này trong 
lúc ông phải hầu tòa xử ly dị!  

Vâng! Chính vì chúng ta quá nặng lòng với cuộc sống 
vật chất, với tiền bạc, nên hời hợt hờ hững và có khi còn vô 
cảm với đời sống tâm linh. Ai trao tặng đôi ba trăm, dăm bảy 
triệu thì quý chuộng, còn ai tặng cho câu Lời Chúa thì xem 
thường người ấy chẳng biết chuyện, dở hơi!  

Nên nhớ, cái còn lại của một đời người, của một gia 
đình ở trần gian, không phải là nhà cửa, tiền bạc, tài sản, thú 
vui mà là cuộc sống đời sau của chính mình và của cả gia đình.  

Lạy Chúa, xin cho các gia đình biết yêu quý, đón nhận 
Lời Chúa, và thực hành lời Chúa trong gia đình mình. Amen.  
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28/1 THỨ NĂM TUẦN 3 THƯỜNG NIÊN 
Hr 10,19-25; Mc 4,21-25 T. Tôma Aquinô 

GIA ĐÌNH LÀ NGỌN ĐÈN TRÊN GIÁ 
“Ðèn đốt lên là để đặt trên giá đèn”  

Chúa Giê-su Ki-tô là sự sáng của Thiên Chúa đã đến 
trần gian này, để xua tan bóng tối bất chính, bất công, bất hòa, 
bất an, bất hạnh, bất nhân, bất nghĩa…Mỗi Ki-tô hữu đã nhận 
được ánh sáng của Chúa Ki-tô qua bí tích rửa tội và nơi Lời 
Người trong Tin Mừng. Như thế là chúng ta đã nhận được 
hồng ân sự sáng. Thiên Chúa đã thắp lên trong chúng ta ánh 
sáng của đức công chính, của niềm hy vọng giữa lúc bóng tối 
bất chính và vô vọng bao trùm trần gian. Chúa Giê-su gọi 
chúng ta là ngọn đèn, và ngọn đèn ấy phải được đặt trên giá, 
để chiếu sáng cho người, cho đời.  

Một vinh dự cao cả bị lãng quên. Một hồng phúc lớn 
lao mà chúng ta hoặc không nhận ra, hoặc cố tình không đón 
nhận. Bởi cái chiều hướng hạ, hướng về phía bất chính, hướng 
về phái tục phàm, do tội nguyên tổ, nó vẫn đang điều khiển 
chúng ta. Chúng ta buông lòng, buông đời mình theo bóng tối 
để chỉ được thỏa mãn cái chóng vánh ngắn hạn, nên không 
chấp nhận mặc lấy sự sáng của Chúa Ki-tô, không chấp nhận 
đón nhận Lời Chúa và sống theo Lời Chúa.  

Ước gì mỗi người, mỗi gia đình sẽ đón nhận Lời Chúa, 
sống theo Lời Chúa, là anh dũng sống công chính giữa những 
bất chính; sống hy sinh cho nhau giữa lúc con người ta cứ 
cuốn mình trong cái gói ích kỷ; sống chan hòa yêu thương 
giữa những vô cảm, dửng dưng; sống hào phóng cho đi giữa 
thời đại thu quén, xây kho lẫm mà cất giữ; sống tinh tuyền 
giữa con sóng hưởng thụ vật chất, lạc thú; và nhất là sống yêu 
thương trung tín với nhau giữa trào lưu ly thân, ly dị… 

Lạy Chúa, xin cho gia đình chúng con sống Lời Chúa, 
để có bình an hạnh phúc, và trở nên ngọn đèn đặt trên giá soi 
chiếu dẫn đưa mọi người về với niềm vui Tin Mừng. Amen. 
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29/1 THỨ SÁUTUẦN 3 THƯỜNG NIÊN 
Hr 10,32-39; Mc 4,26-34 

KHIÊM NHƯỢNG, ĐỂ ĐÓN NHẬN ƠN ĐỨC TIN 
“Người kia đã gieo hạt xuống đất, rồi đi ngủ, hạt giống mọc 
lên thế nào người đó cũng không hay biết”. 

Thiên Chúa Cha, Đấng đã gieo Hạt Giống Giê-su, Ngôi 
Lời Bình An, Ngôi Lời Cứu Rỗi xuống trần gian này, và chính 
Người sẽ làm cho hạt giống ấy mọc lên trong lòng mọi người, 
nhờ tác động của Chúa Thánh Thần tình yêu. Không ai dám tự 
cho mình là đã có lòng nhiệt thành đón nhận Lời Chúa, nếu 
không có tác động huyền diệu của Chúa Thánh Thần. Không 
ai dám tự nhận mình là thửa đất tốt, nếu không có sự chuẩn bị 
bí nhiệm của Chúa Thánh Thần.  

Quả thực, Thiên Chúa Ba Ngôi đang làm tất cả mọi 
việc cho chúng ta, để chúng ta được bình an hạnh phúc. Đã có 
nhiều người chia sẻ hành trình đức tin của mình, và nhận ra 
rằng: hạt giống Đức Tin đã được gieo vào lòng mình, hồi nào 
không biết, và đã lớn lên như thế nào cũng chẳng hay. Bấy 
giờ, mới hiểu ra: “chẳng phải bởi con, mà con tin Chúa, nhưng 
tất cả là bởi Chúa, vì Chúa đã yêu con”. 

Đừng bắt chước người kiêu căng tự phụ bất cần Thiên 
Chúa, mà phải tự chuốc họa vào thân. Chúa muốn chúng ta 
khiêm nhượng nhận ra sự hèn yếu, nhỏ mọn, hữu hạn của 
mình, nhận ra chúng ta cần có Thiên Chúa, cần có ân sủng, cần 
có ánh sáng, cần có sự sống của Người, chúng ta mới có thể có 
một cuộc sống bình an, hạnh phúc.  

Mỗi tâm hồn, mỗi gia đình hãy sống khiêm nhượng, 
đơn sơ, hãy dọn cõi lòng mình sạch sẽ những bã phù vân, cho 
xinh đẹp tinh tuyền xứng đáng là đền thờ cho Thiên Chúa Ba 
Ngôi ngự trị. Hạt giống Lời Chúa sẽ lớn nên cây bình an và sẽ 
trổ sinh hoa trái ơn cứu rỗi nơi cõi lòng ai khiêm nhượng.  

Lạy Chúa Thánh Thần, xin cho các gia đình sống đơn 
sơ khiêm nhượng, để Lời Chúa cứu rỗi chúng con. Amen. 
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30/1 THỨ BẢY TUẦN 3 THƯỜNG NIÊN 
Hr 11,1-2.8-19; Mc 4,35-41 

LUÔN CÓ CHÚA, ĐỪNG HOẢNG SỢ 
“Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh 
Người?” 

Sau phép lạ bánh hóa nhiều, dân chúng theo Chúa Giê-
su đông quá. Người cùng môn đệ xuống thuyền sang bờ bên 
kia. Không phải Người tránh né hay chối từ những yêu cầu của 
dân chúng, nhưng người muốn họ theo người không vì bánh, 
nhưng vì Lời Người, của ăn thức uống trường sinh.  

Trên thuyền, người ngủ ở đàng lái. Giữa biển, thuyền 
chao đảo chòng chành vì bão lớn. Các môn đệ Người hoảng 
kinh, lo sợ. Họ đánh thức Người, và chỉ một Lời Người phán, 
bão yên, biển lặng, tất cả bình an, vui mừng, tin tưởng… 

Lời Chúa hôm nay gửi đến các gia đình nhiều lời nhắn 
nhủ: Hãy theo Chúa để tìm của ăn trường sinh là Lời Hằng 
Sống. Hãy sang bờ bên kia, nghĩa là hãy chia sẻ Lời Hằng 
Sống cho các gia đình khác. Việc chia sẻ Lời Hằng Sống cho 
người khác, việc loan báo tin mừng, việc sống và làm chứng 
cho Tin Mừng luôn gặp những thách đố, hiểm nguy, nhưng 
hãy vững tin, đừng hoảng sợ. Hãy kêu cầu Chúa lúc nguy 
khốn, Người sẽ ra tay uy quyền đem lại bình an và thành quả.  

Các gia đình hãy hân hoan tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban 
Lời Người cho chúng ta sống, sống dồi dào và sẽ sống mãi 
trong bình an hạnh phúc. Chính khi sống Lời Chúa, là lúc các 
gia đình làm chứng cho mọi người gần xa biết quyền năng và 
lòng thương xót của Chúa; làm chứng về sự bình an hạnh phúc 
của các gia đình chỉ có được khi lắng nghe và thực hiện Lời 
Chúa; làm chứng rằng gia đình chúng ta đang thực sự là một 
Nước Thiên Đàng khi hãy còn nơi thế gian này.  

Lạy Chúa, xin cho các gia đình yêu mến Lời Chúa hơn 
mọi thứ phàm trần, siêng năng lắng nghe, suy niệm, và thực 
hành, để gia đình được bình an, hạnh phúc trong Chúa. Amen.  
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31/1 CHÚA NHẬT 4 MÙA THƯỜNG NIÊN.  
Đnl 18,15-20; 1Cr 7,32-35; Mc 1,21-28 . T.Gioan Bosco 

MẶC LẤY UY QUYÊN CỦA LÒNG XÓT THƯƠNG 
“Ngài giảng dạy người ta như Ðấng có uy quyền”. 

Chúa Giê-su giảng dạy cho dân chúng, và người ta kinh 
ngạc về Giáo lý của Ngài, người ta tôn phục Ngài là đấng có 
uy quyền, uy quyền thuyết phục con người tôn phục, uy quyền 
mà người ta ca tụng và mừng vui đón nhận.  

Giáo lý của Chúa Giê-su làm phấn khởi lòng người. Đó 
là giáo lý dạy về lòng yêu thương con người, tôn trọng, cảm 
thông và thấu hiểu con người, cụ thể bằng cách sống. Giáo lý 
của Chúa là nói và làm, nói và sống như đã nói, dạy yêu 
thương không chỉ bằng lời, mà còn bằng xuống tay chạm vào 
nỗi đau của con người, và chữa lành. Khác với các luật sĩ: nói 
mà không làm, dạy người ta giữ mà chính mình không giữ.  

Quả thực, Lời Chúa Giê-su là lời của Đấng có uy 
quyền, uy quyền của Thiên Chúa. Uy quyền của Thiên Chúa là 
uy quyền của lòng xót thương; uy quyền để thực hiện lòng xót 
thương; uy quyền để cứu sống chứ không phải để giết chết; uy 
quyền để thứ tha chứ không phải để trừng phạt; uy quyền để 
chăm lo phục vụ, giải thoát cho dân Người sống trong cảnh 
thái bình, tự do, chứ không phải bắt dân mình làm tôi đòi, làm 
nô lệ; uy quyền của hào phóng cho đi, vì hạnh phúc cho người, 
chứ không phải uy quyền vơ vét, vun quén cho riêng mình.  

Lời Chúa muốn mời gọi những người làm chồng, làm 
cha, hãy mặc lấy uy quyền của lòng thương yêu chứ không 
phải uy quyền của chủ hộ; những người làm vợ, làm mẹ hãy 
mặc lấy uy quyền của khoan dung, chứ không phải uy quyền 
của đồng tiền, của vật chất.  

Lạy Chúa, xin cho con cái của các gia đình sẽ nhận 
được những lời dạy bảo phát xuất từ tình yêu như Chúa Giê-
su, để có một thế hệ, nhiều thế hệ xót thương của Tin Mừng,  
sẽ nối dài Tin Mừng xót thương cho đến tận thế. Amen.  
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ĐÊM NAGIARET 
Năm canh chày ầu ơ theo nhịp võng 
Gió đi đâu mà gió chẳng mơn man 
Cho con trai chút mát rượi trần gian 
Ngon đầy giấc, xinh mộng vàng cứu thế 

Lời ru nào trong cảnh đời dâu bể 
Cho con yêu ấm áp kiếp làm người 
Mẹ chẳng màng đếm dài quá con ơi 
Cha chẳng kể giọt mồ hôi nhễ nhại 

Chúa đã đến trong gia đình nhân loại 
Cũng làm con luôn vâng ý mẹ cha 
Sớm tối bên nhau tình nghĩa đậm đà 
Cùng ngưỡng vọng về thiên tòa chí thánh 

Chia cho nhau niềm vui nỗi bất hạnh 
Chén ân tình chung bùi ngọt, đắng cay 
Bên cha yêu thêm tin tưởng tràn đầy 
Bên mẹ mến cảm nếm tình dấu ái 

Nagiareth ba mươi mùa khắc khoải 
Con hiên ngang vui nhận lệnh lên đường 
Khắp gian trần cho thiên hạ mười phương 
Nhận hồng phúc tình yêu thương của Chúa 

Nagiareth lời ru đêm một thủa 
Còn vọng vang trên khắp nẻo đăng trình 
Gương yêu thương của hiền phụ trung trinh 
Bài nhẫn nhục Mẹ thắm tình hy hiến 

Cùng Thánh Gia, cả nhà xin kính tiến 
Đức khiêm cung, nên kinh nguyện tuyệt vời 
Thuận Ý Trời, Vâng Ý Chúa mà thôi 
Một Thánh Gia rạng ngời gương vâng phục 

 
Hương Nam 
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LỜI CỎ RƠM 
(Mừng Thánh Gia Thất) 

 

Chỉ là phận cỏ, kiếp rơm 
Cỏ thơm chữ nghĩa, rơm thơm chữ tình 

Cứ đơn sơ, thật lòng mình 
Một loài thụ tạo rất xinh rất hiền 

 
Chút nghĩa tình, bỗng nên duyên 

Công minh Dưỡng Phụ, tinh tuyền Mẫu Thân 
Hài Nhi thánh thiện vô ngần 

Ngự nơi hèn mọn thanh bần cỏ rơm 
 

Cỏ hiểu cỏ, rơm hiểu rơm 
Trời chân hạ hiểu khiêm nhường trần gian 

Xây nên mái ấm bình an 
Một nhà bé nhỏ nồng nàn yêu nhau 

 
Cỏ rơm vui mối tình đầu 

Con Thiên Chúa xuống chạm vào cỏ rơm 
Bởi Giu-se, cọng cỏ thơm 

Ma-ria cũng cọng rơm hương nồng 
 

Nhà ai cả vợ cùng chồng 
Cả con cùng cháu một lòng khiêm cung 

Được ơn yêu mến, thủy chung 
Chúa thương ai chuộng phận cùng cỏ rơm 

 
Phúc người nghèo khó, giản đơn 

Nhà con xin Chúa ban ơn khiêm nhường 
 

ả giang hồ 
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